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CONTACT 

Iemand belt mij telkens op, zegt niets, 

vaag hoor ik een verre ademtocht, 

het kan de mijne zijn, maar ook die 

van de ander, die hardnekkig zwijgt. 

Ik leg weer op. Ben nu een man 

die vreemde telefoontjes krijgt. 

De display toont een nummer 

met de code van een land dat ik niet ken. 

Ik toets terstond, een voicemail klinkt. 

‘Hallo met God, Ik ben er niet. 

Laat naam noch boodschap achter, 

Ik bel nooit terug. Leef rustig verder, 

wacht desnoods tot piep, maar zwijg.’ 

Prompt word ik door de beller toch teruggebeld. 

Weer hoor ik niets, hooguit die vage adem. 

Ik ben de man die stil zijn hartslag telt. 

Ooit bel ik Hem terug en zeg dan 

wél iets na de piep. Dat doe ik niet meteen. 

Ik wacht tot ik een geheim nummer krijg. 

Die dag is nu, contact is hier. Ik toets 

het nummer in. Krijg geen gehoor. Hij was me 

voor. Hij heeft mijn nummer ingesteld. 

Joost Zwagerman 
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WOORDEN VOL RUIMTE 

Leest u wel eens een gedicht? Ik niet, moet ik bekennen. Of het 
moet toevallig zo zijn dat er één is aangeplakt op een bushalte. En 
ik niks anders te doen heb dan daar even staan te wachten. Dan 
wel. 
 
Een retraite vol gedichten 
In januari echter was de jaarlijkse retraite 
van de priesters, bisschoppen en diakens 
van onze kerk ingevuld met het lezen van 
hedendaagse Nederlandse poëzie. Onder 
leiding van theoloog en kerkhistoricus 
Peter Nissen lazen we gedichten van 
Marjoleine de Vos, Joost Baars, Ester 
Naomi Perquin en de Alkmaarder Joost 
Zwagerman (overleden in 2015).  
Gedichten zijn woorden die je even op je in moet laten werken. 
Vaak kun je er bij lezing en herlezing meerdere lagen van betekenis 
in ontdekken. Gedichten zijn niet eenduidig, ze suggereren soms 
meer dan dat ze zeggen en roepen bij de lezer vragen of een 
reactie op. 
 
Als een God die je opbelt – of is dat wel zo? 
Met het gedicht van Joost Zwagerman (op de vorige bladzijde) heb 
ik me tijdens de retraite in stille bezinning een tijdje bezig 
gehouden. We waren uitgedaagd om na te denken over onze 
roeping, en dit gedicht zegt iets over de ambivalentie van roeping. 
Als het gaat om het gevoel door God geroepen te zijn of te 
worden, dan kan ik dat soms wel zo ervaren. Maar net zo makkelijk 
kan ik er een moment later al weer aan twijfelen. Kan dat echt zo 
zijn, dat God mensen roept, en dat Hij – soms – specifiek mij op 
het oog zou hebben zelfs? Roeping is niet iets dat we zelf in de 
hand hebben. We kunnen, om in de taal van Joost Zwagerman te 
blijven, niet even terugbellen om te checken of het wel zo is. En als  
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we God dan toch aan de lijn hebben ook even vragen wat nou 
concreet de bedoeling is. Ja, als dat kon, dat zou wel eens 
makkelijk zijn! 
 
Een taal met ruimte 
Bijzonder aan gedichten is dat het gaat om taal waarin ruimte is. 
De betekenis staat niet vast. Er is ruimte voor interpretatie. De 
woorden roepen iets op. Ze maken ook ruimte voor wat niet 
gezegd kan worden, voor wat onuitspreekbaar is. Je kunt er niet 
helemaal de vinger op leggen. En dat is ook precies de bedoeling. 
 
Niet alledaagse taal 
Met gelovige taal is dat eigenlijk niet anders. De taal die we in de 
kerk horen is niet alledaags. Niemand die ’s morgens bij de 
bushalte staat om naar zijn werk te gaan zegt tegen de andere 
wachtenden: “Genade zij u en vrede, van God onze Vader, van 
Jezus Christus de Heer en van de heilige Geest”. Toch klinken deze 
woorden in de kerk wel. En dat is dan nog maar het begin van alle 
niet-alledaagse woorden die daar allemaal zullen klinken. Het zijn 
woorden met een rijke inhoud, woorden die Bijbelverhalen 
kunnen oproepen, gebeden, ervaringen, emoties. Het zijn 
woorden die je optillen en die je kunnen raken. En dan kun je soms 
niet eens precies verwoorden waarom. 
 
Niet alledaags verhaal 
Ook de verhalen uit de bijbel zijn niet alledaags. De verhalen over 
Jezus geboorte in de evangeliën van Lucas en Matteüs zijn geen 
historische anekdotes. En zo is dat ook niet met de verhalen die 
we te horen krijgen nu we straks met Aswoensdag de 
veertigdagentijd ingaan. We zullen horen over hoe Jezus in glans 
verscheen aan een paar van zijn leerlingen, boven op een berg. 
Hoe hij de geldwisselaars uit de tempel dreef. En hoe hij op weg 
ging naar Jeruzalem, waar Hij zou moeten sterven. Het verhaal van 
een mislukking.... Maar als het dat zou zijn, waarom zouden we  
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het dan jaar na jaar lezen en beleven? Omdat het verhaal ruimte 
heeft. Omdat er meer staat dan er staat. 
En toch is het geen zweverig verhaal. Bepaald niet. Het gaat over 
lijden en zien lijden, over angst en verliezen, over vriendschap en 
verraad, over hoop en wanhoop, over geloof en over de dood. 
Over alles wat mensen meemaken. En in dat alles gaat het over 
leven, over liefde, over God. Er staat veel meer dan er staat. Veel 
meer dan mensen kunnen opschrijven ook. 
Er worden ons in de kerk verhalen en gebeden aangereikt. 
Woorden vol ruimte, waarin bemoediging en troost is te ervaren. 
Waarin roeping te horen valt, en vertrouwen. Woorden vol van 
leven. Ik wens ons allen een goede veertigdagentijd toe, waarin de 
woorden die op ons toekomen ons leven verrijken. 

Erna Peijnenburg 
 

UITSTAPJE NAAR HET CATHARIJNECONVENT 
Dinsdag 9 januari gingen we met een tiental parochianen naar de 
tentoonstelling Fashion for God in het Utrechts Catharijneconvent. 
Het was een frisse stralende dag en de gezelligheid begon al in de 
trein, waar vanaf Schagen er op elk station mensen van onze groep 
instapten. 
In het museum aangekomen bleek Richard de Beer, die ons een 
rondleiding zou geven, in het verkeer vast te zitten. Maar zijn 
collega-conservator Pim Arts was bereid voor hem in te vallen en 
hij deed dat vakkundig en met veel plezier! We keken onze ogen 
uit naar de veelheid aan liturgische textielkunst waarvan een groot 
deel afkomstig was uit Oud-Katholieke parochies. Veel ervan is in 
de 17e eeuw gemaakt door zogenaamde klopjes, ongehuwde 
vrouwen die zonder bij een klooster te horen een geestelijk leven 
leiden. Zij waren niet alleen kunstenaressen in het textiel, maar 
ook degenen die zelf besloten welke liturgische gewaden ze 
maakten en ook welke afbeeldingen er op kwamen te staan. Ze 
kozen daarbij vaak voor de afbeelding van een vrouw, waaronder 
uiteraard Maria. 
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Topstuk van de tentoonstelling was voor ons uiteraard de rode 
koorkap die van onze parochie is en voor de tentoonstelling was 
uitgeleend aan het Catharijne Convent. Na het bezoek aan de 
tentoonstelling gingen we heerlijk samen lunchen in de Winkel van 
Sinkel in Utrecht. Het was een heel geslaagd uitstapje! 

 

 

STILTE NA DE STORM? 
Een dienst van Schrift en gebed onder leiding van parochianen op 
zondag 18 februari, de eerste zondag van de veertigdagentijd. 
 
Onze lector Mei Lodder heeft samen met Johan Dekker deze 
bijzondere viering voorbereid. Het is een viering over de genade 
van de doop die ons meeneemt in de stilte van de 
veertigdagentijd.  
Ook aan deze dienst van Schrift en Gebed is weer veel zorg 
besteed. Mis het niet en geef een bijzondere impuls aan de 
beleving van de 40 dagen! 
 
SAMEN ETEN BIJ LAURENTIUS 
Het is vrijdagavond, de eerste vrijdag van de maand. Rond 18.00 
uur komen de eerste mensen hun opwachting maken in de 
Laurentiuskerk, benieuwd naar wat komen gaat. Het is al weer zo’n 
half jaar geleden dat we gestart zijn met het organiseren van een  
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maandelijkse maaltijd in de kerk. Het idee is gelanceerd op een 
gemeentevergadering en met instemming ontvangen, alleen …..  
alleen keken we in die tijd aan tegen torenhoge prijzen voor de 
energie. Eén extra moment de kerk verwarmen zou waarschijnlijk 
fors in de papieren gaan lopen. Dus hebben we het project gestart 
met maaltijden bij parochianen thuis. Met een bescheiden clubje 
mensen maar wel gezellig en smakelijk. 
Maar ondertussen hebben zich enkele veranderingen voorgedaan. 
Het oude gaskooktoestel is vervangen door een kookplaat met 
verwarming via inductie. De prijzen voor de energie zijn gelukkig 
weer wat getemperd en last but not least zijn de vensters in de 
kerk voorzien van voorzetramen. Hoeveel energiekosten we 
daarmee besparen weet ik niet, maar wel dat door die ramen de 
temperatuur best wel aangenaam is. 
Al met al konden we vanaf augustus afgelopen jaar beginnen met 
maaltijden in de kerk. En dat is best wel aangeslagen. Voor de een 
zal het fijn zijn een keer niet te hoeven koken, een moment 
waarop je lekker aan tafel kunt gaan en je lekker laten verwennen. 
Voor de ander zal het een aangenaam moment zijn voor een 
prettig onderhoud met disgenoten. 
O ja, en niet te vergeten, voor de koks is het een fijne manier om 
de middag invulling te geven. In een uitstekende sfeer wordt 
samen nagedacht over een menu (waarover we via de app contact 
hebben), worden afspraken gemaakt over de inkopen en zeker het 
moment van bereiden is altijd een waar genoegen. 
Kortom, we denken hiermee best wel in een behoefte te voorzien. 
Hieronder volgen zo dadelijk de data voor de komende maanden. 
We zullen ook een mail doen rondgaan, via de parochie-app 
mededeling doen en de zondag vóór de maaltijd kun je ook 
inschrijven voor de maaltijd op een lijst die in de kerk ligt. 
We zien jullie graag bij de maaltijden. Gezellig en ter versterking 
van de onderlinge band. 

Henk Hudepohl 
 
Data maaltijden: 1 maart, 5 april, 3 mei, 7 juni.  
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PAROCHIE 75 JAAR!  
In dit jaar mogen we vieren dat onze parochie 75 jaar bestaat. Er is 
een jubileumcommissie opgericht die een echt jubileum-
programma heeft samengesteld. U zult er nog meer van horen! 
Maar hier alvast een inkijk in de geplande activiteiten in onze kerk 
(sommige data zijn nog onder voorbehoud): 
 
14 april: De voorstelling Job van theatergroep Allemanskerk.  
Aanvang 15.00 uur, entree 5 euro. 
 
2 juni: koffieconcert voor senioren (en andere belangstellenden). 

 
1 september: viering 75 jaar 
parochie Alkmaar. 
 
14 september: Open Monu-
mentendag in het teken van de 
geschiedenis van onze parochie. 
 
5 oktober: een ouderwetse 
Buurtrommelmarkt! Ieder die 
wil mag een kraam huren om de 
(eigen!) spullen te verkopen. 
 

En ergens in november/december: een diaconale actie. 
 
Wat kunt u doen? 
De genoemde data alvast in de agenda noteren! 
Wilt u ergens graag aan meewerken? Laat het ons weten! 
 
De jubileumcommissie bestaat uit: Mei Lodder, Annelies Hoetjes, 
Sylvia Dekker, Willy Ramler en Erna Peijnenburg 
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KIES EEN FOTO EN VERTEL JE VERHAAL t.g.v. 75 JAAR PAROCHIE 
Eén van de plannen t.g.v. het 75-jarig bestaan is het maken van 
een boekje over de parochie. Niet een historisch werkje over onze 
geschiedenis (zoals bij het 50-jarig bestaan van de parochie is 
gebeurd) maar veel meer een boekje met korte, bijzondere 
verhalen. Verhalen over wat er in onze parochie is gebeurd. Want 
er gebeurt elk jaar weer veel. Bijzondere momenten, 
indrukwekkende vieringen, zoals bij een doop, een huwelijk of 
zelfs een diakenwijding. En er zijn zoveel meer verhalen te 
vertellen over dingen die u, jij of ik in en om onze kerk hebben 
beleefd.  

 

In de kerk staan foto’s, en de uitnodiging daarbij is de volgende: 
Kies een foto uit en vertel jouw verhaal daarbij. Want wellicht is 
het een moment dat je herkent, waar je bij was. Schrijf iets op 
over die ervaring in maximaal 400 woorden. Hopelijk kunnen we 
met verhalen een levend beeld geven van wat 75 jaar parochie – 
onder andere – heeft betekend. Heb je zelf een betere foto? Waar 
je veel liever iets over wilt vertellen! Nog beter! Dan ontvang ik 
graag de foto en je verhaal. 
Foto’s en verhalen ontvang ik graag uiterlijk 28 februari, zodat we 
kunnen bekijken of het maken van een boekje mogelijk is. 
 

Erna Peijnenburg 
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VOORSTELLING JOB IN ONZE KERK 

 
Al vele jaren maakt een zang- en theatergroep rondom de 
Allemanskerk in Oudkarspel, in wisselende samenstelling, 
inspirerende voorstellingen rondom Bijbelse thema’s of 
personages. Eenvoudig geënsceneerd en hedendaags 
vormgegeven. In 2024 draait de voorstelling om de Bijbelse figuur 
Job. Voor velen het toonbeeld van een vroom man die geduldig 
het lijden draagt. Maar wie de tijd neemt om alle 42 hoofdstukken 
van het boek Job door te worstelen, krijgt een heel ander beeld. 
Maak daar maar eens een voorstelling van… 
Regie Marieke Rademaker, muzikale leiding Karin Dijkstra, script 
Rob Basten. Zaterdag 14 april, 15.00 uur, entree € 5,--. 
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OVERZICHT VAN DIENSTEN EN LEZINGEN 

datum   soort dienst                       lezingen                             voorganger / lezer 
 
  4-2 5e zondag na Epifanie Zondag van de genezingen 

 L 226  2 Koningen 4:18-28 M. Lodder  
    1 Kor. 9, 16-23 

Marcus 1:29-39 pastoor E.Peijnenburg
  

11-2 6e zondag na Epifanie Zondag van de melaatse 
 L 229  2 Koningen 5:1-15b V. Schulze 
    1 Korinthiërs 9:24-27 
    Marcus 1:40-45 pastoor E.Peijnenburg 
 
14-2* Aswoensdag  Jesaja 58:1-10 M. Lodder 

2 Korinthiërs 5:20-6:10 
Matteüs 6:1-6, 16-21 pastoor E.Peijnenburg 

 
18-2 Eerste zondag van de veertigdagentijd Dienst van Schriftlezing en Gebed 
 L 237   Genesis 9:8-17  
     1 Petrus 3:18-22  
     Marcus 1:12-15 Lector M. Lodder 
 
25-2 Tweede zondag van de veertigdagentijd 
 L 239  1 Koningen 19:9-18  N. van Tartwijk  
     2 Petrus 1:16-21 
     Marcus 9:2-10  pastoor E.Peijnenburg 
 
  3-3 Derde zondag van de veertigdagentijd  
 L 241  Exodus 20:1-17  A. Peijnenburg  
     Romeinen 7:14-25 
     Johannes 2:13-22  bisschop D.J. Schoon 
 
10-3 Vierde zondag van de veertigdagentijd  
 L 244  Jozua 4:19–5:1, 10-12  W. Ramler   
     Efeziërs 2:4-10 
     Johannes 6: 4-15  pastoor E.Peijnenburg 
 
17-3 Vijfde zondag van de veertigdagentijd 
 L 246  Jeremia 31:31-34  N. van Tartwijk  
     Hebreeën 5:1-10 
     Johannes 12: 20-33  priester J. Albers 
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24-3 Palmzondag  Jes.50:4-7   M. Lodder                        
 L248   Fil.2:5-11   

Palmwijding evangelie Marc. 14:1 – 15:47         G. Wilts (E) 
Mc.11:1-11                            W. Ramler (A) 

 begin van de Goede Week                        past.E.Peijnenburg (C) 
 

• Alle diensten beginnen om 10.00 uur. Indien dit niet zo is dan 
staat de tijd van aanvang speciaal vermeld in bovenstaand 
overzicht. 

• Staat de voorganger niet vermeld? Op de website, 
https://alkmaar.oudkatholiek.nl staan onder het kopje 
‘agenda’ de meest actuele vieringen met voorgangers. 

• Let op: de diensten waar (*) bij staat zijn niet op een zondag! 

• Wie verhinderd is op één van de bovenstaande data, zorgt zelf 
voor een vervanger en geeft dit door aan de koster! 
 

 
MISDIENAARSROOSTER (tot en met april 2024) 
Naam            datum    
Eric Overtoom 04-02, 10-03, 17-03, 31-03, 14-04   
Maurits Pico 11-02, *14-02, 25-02, 24-03, *30-03, 21-04 
Koen Zoon 03-03, *28-03, 28-04     

    
* zijn diensten, die op een andere dag of tijdstip beginnen 

dan op zondag om 10.00 uur. 
Wie verhinderd is op één van de bovenstaande data, zorgt 

zelf voor een vervanger en geeft dit door aan de koster! 

 

 
 
PAROCHIEBLAD DIGITAAL 
Het is mogelijk om dit parochieblad digitaal te 
ontvangen in plaats van de papieren versie. 
Diverse lezers zijn u al voorgegaan. Heeft u 
belangstelling? Laat het Willy Ramler-Wijker 
weten via thjramler@quicknet.nl 
 

mailto:thjramler@quicknet.nl
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ROOSTER 

 
 
 
 

Datum Koster Koffie 

  4 februari E. Overtoom  E. Overtoom 

11 februari V. Schulze A. Hoetjes 

14 februari V. Schulze - 

18 februari W. Ramler W. Ramler 

25 februari V. Schulze W. Ramler 

  3 maart K. Zoon N. Hofman 

10 maart E. Overtoom W. Ramler 

17 maart V. Schulze A. Hoetjes 

24 maart K. Zoon W. Ramler 

28 maart K. Zoon - 

29 maart W. Ramler - 

30 maart K. Zoon A. Hoetjes 

31 maart E. Overtoom E. Overtoom 
 

Bij verhindering graag zelf zorgen voor een vervanger/ster 
en s.v.p. doorgeven aan Willy Ramler-Wijker 

 

 
VASTENACTIE 1: GEEF FINANCIEEL 
De opbrengst van de Vastenactie is bestemd voor het ESKULAYAN 
project van onze Filipijnse zusterkerk de Iglesia Filipina 
Independiente. 
Op de Filipijnen ontvluchten veel gezinnen de armoede naar de 
plattelandsgebieden waar zij hopen een beter leven te hebben dan 
in de grote stad. Maar voor de meesten komt deze droom niet uit. 
Er wordt geschat dat alleen al in Groot-Manilla vier miljoen 
mensen wonen, in geïmproviseerde huizen en hutten in de 
sloppenwijken van de stad en zonder enige infrastructuur.  
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Veel ouders werken op stortplaatsen of in kleine fabrieken. 
Meestal is hun salaris niet voldoende om een gezin te kunnen 
onderhouden. Daarom moeten kinderen bijdragen aan het 
gezinsinkomen. 
De jongens en meisjes verzamelen afval – meestal op blote voeten 
en met blote handen tussen glasscherven en scherpe metaaldelen. 
Zij zoeken naar materiaal waar ze nog wat geld mee kunnen 
verdienen maar worden daarbij blootgesteld aan stinkende en 
giftige dampen. De hygiënische omstandigheden zijn catastrofaal; 
veel kinderen overlijden aan ziekte of vergiftiging. 
Veel meisjes en jongens in de sloppenwijken van Manilla hebben 
door het werken op de stortplaats geen tijd voor school en kunnen 
dus niet lezen of schrijven. Daarom werd in 2016 een mobiele 
school, de ‘School voor Bewustzijn en Vrijheid’ als proefproject 
opgericht in een vissersdorpje in het zuiden van Manilla.  
Het idee van de initiatiefnemers van de mobiele school was om de 
school rechtstreeks naar de kinderen te brengen en ze daarmee 
voor te bereiden op het naar een normale school gaan. Er werden 
bussen ingericht met meubels, boekenplanken en materialen zoals 
video’s en didactisch speelgoed. 
Deze bussen rijden in het weekend naar de sloppenwijken van 
Manilla. Vrijwillige leraren geven de kinderen daar les in bestaande 
multifunctionele centra en bereiden de kinderen voor op een 
bezoek aan een normale school via op hun leeftijd afgestemde 
overbruggingscursussen. De kinderen leren niet alleen letters en 
cijfers maar ook welke rechten zij hebben en hoe belangrijk 
hygiëne en gezonde voeding voor hun ontwikkeling is. Ook de 
ouders worden hierbij betrokken. De kinderen worden getraind 
om commissies te vormen waardoor ze leren sociale relaties met 
anderen op te bouwen. De gezinnen worden aangemoedigd 
zichzelf te organiseren in basisgemeenschappen. 
De kinderen krijgen op een speelse manier les omdat een speelse 
manier bijdraagt aan hun intellectuele en emotionele 
ontwikkeling.  
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In de mobiele bibliotheek kunnen ze boeken, video’s en educatief 
speelgoed lenen. Ook leren ze hoe ze alleen of in een groep 
zelfstandig de leerstof van school kunnen verwerken en verdiepen. 
Minstens één keer per maand bieden de docenten een 
buitenactiviteit aan. Hieronder valt bijvoorbeeld het onderhoud 
van moestuinen die de meisjes en jongens onder begeleiding 
aangelegd hebben. Ze leren zaaien, wieden en oogsten.  
Na elke les krijgen de kinderen een stevige maaltijd die door een 
aantal ouders bereid zijn met de groenten en het fruit uit de 
moestuinen. 
Het goed functionerende proefproject van de mobiele school heeft 
de afgelopen jaren al 340 kinderen uit vier sloppenwijken in 
Manilla kunnen ondersteunen. Dit project wordt gesteund door 
Missie Sint Paulus die daarbij samenwerkt met de Duitse Oud-
Katholieke kerk. Het streven is om de mobiele school in nog meer 
sloppenwijken in te zetten. Draagt u daar uw steentje aan bij? 
 

 
 
Giften kunnen worden overgemaakt naar het rekeningnummer 
van de parochie (zie voorin in deze Binding) onder vermelding van 
Vastenactie 2024 Filippijnen.  
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VASTENACTIE 2: GEEF KLEDING EN MEDICIJNEN 
U weet het vast nog wel. Vorig jaar gingen Eric en Isabeau 
Overtoom naar Gambia om daar te helpen met de bouw van een 
ziekenhuis en een school en te helpen in de gezondheidszorg. We 
hebben hen toen financieel gesteund en ook door schoolspullen 
en medicijnen te verzamelen. 

Inmiddels is het ziekenhuis 
bijna klaar en vol in bedrijf. 
Veronica, de jonge 
Gambiaanse vrouw die 
verpleegster wil worden, is 
inmiddels door onze 
financiële steun bezig met 
haar medische opleiding. 
Ook het nieuwe schooltje is 
inmiddels in gebruik. Met 
plezier wordt daar nu 
gewerkt met de potloden, 
pennen, schriften etcetera 
die door ons zijn 
ingezameld!  
Eric en Isabeau zijn zeker van 

plan om terug te gaan naar Gambia. Op dit moment is nog niet 
bekend wanneer dit precies zal zijn, maar er wordt uitgekeken 
naar een geschikt moment. 
Ondertussen kunnen wij in onze parochie de vastentijd gebruiken 
om de mensen daar opnieuw te helpen.  
Er is nog steeds behoefte aan allerlei soorten medicijnen, zoals 
pijnstillers, ontstekingsremmers, desinfectiemateriaal en 
verbandmateriaal. Daarnaast is het heel fijn als we kinderkleding 
kunnen inzamelen, geschikt voor kinderen van 0 – 5 jaar. Het is 
daar warm dus het gaat om zomerkleding. 
Deze spullen zullen we gedurende de vastentijd in de kerk 
verzamelen. Na Pasen worden de medicijnen en de kleding 
ingepakt en naar Gambia verscheept. 
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UIT DE ALKMAARSE RAAD VAN KERKEN 
Verslag vergaderingen 
Dit is een verslag van twee vergaderingen van de ARK: de laatste 
vergadering van 2023 en de eerste vergadering van 2024. 
Wat kwam er aan de orde? 
De begroting 2024, waarin nu ook de Laatdiensten en de 
Volkskerstzang zijn opgenomen, is goedgekeurd. De reserve voor 
de Volkskerstzang is voldoende om het evenement in 2024 te 
kunnen organiseren. Voor de periode daarna zal de betreffende 
commissie op zoek gaan naar mogelijkheden voor het verkrijgen 
van subsidies. Op de Volkskerstzang is met voldoening 
teruggekeken. Ondanks het feit dat het evenement plaatsvond op 
een doordeweekse dag (woensdag) was er een goede opkomst in 
een sfeervolle kerk. 
We maakten kennis met Jan Zwart. Nadat hij in het verleden al 
een periode voorganger van het Apostolisch Genootschap was, 
heeft hij deze taak, na landelijk werkzaam te zijn geweest, in 2022 
weer opgepakt. Hij heeft zich ook aangesloten bij het 
Oecumenisch beraad van pastores.  
Op initiatief van het Apostolisch Genootschap is in Alkmaar een 
Ambassade van de Vrede gevestigd. Op uitnodiging van de 
gemeente Alkmaar heeft de Ambassade met een groot aantal 
andere organisaties deelgenomen aan een vredesbijeenkomst (op 
initiatief van de burgemeester) op het Stadhuis op 14 november 
2023. Deze bijeenkomst werd gehouden naar aanleiding van de 
gebeurtenissen op 7 oktober 2023. Tijdens een tweede 
bijeenkomst heeft men met elkaar bij het Apostolisch 
Genootschap een vervolggesprek gevoerd over de vraag hoe de 
dialoog open te houden en respect en begrip voor elkaars 
geloofsovertuiging te waarborgen. Het resultaat van deze 
besprekingen is dat er een aanbod naar de scholen komt voor 
lessen om jongeren bekend te maken met verschillende 
geloofsculturen. De Ambassade van de Vrede zal jongeren 
betrekken bij de organisatie van de Vredesweek. 
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De stichting De Zwaan en de stichting voor Stadspastoraat Alkmaar 
(De Steiger) zijn gefuseerd tot de stichting Alkmaar Thuis. Sybren 
Rozendal lichtte deze fusie toe. 
Ruth de Bruin, in dienst bij Alkmaar Thuis, vertelde op bevlogen 
wijze over het inloophuis en de verdere activiteiten. Het werk 
heeft een christelijk fundament: het geloof dat God de mensen lief 
heeft en vanuit die liefde het werk handen en voeten geeft. De 
missie van Alkmaar Thuis is het liefdevol betrokken zijn op 
mensen, het een warm en welkom thuis bieden en het mogelijk 
maken van onderlinge ondersteuning. Mensen horen erbij en 
kunnen meedoen. 
Het brengen van de adventsgroet van de ARK is overal positief 
ontvangen. We gaan er dus mee door. En de paasactie is weer van 
start gegaan.  
 
Aan het eind van de eerste vergadering in 2024 werd het glas 
geheven en een toost uitgebracht op het nieuwe jaar:  
 

“Laten we proosten op sámen 
Op de kracht en het geluk van delen met elkaar 

Laten we proosten op de LIEFDE 
En deze wáarmaken ook in dit nieuwe jaar!” 
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De paasactie van de ARK: doet u dit jaar ook weer mee? 
Opnieuw organiseert de Alkmaarse Raad van Kerken de paasactie. 
Dat doen wij om mensen die financieel en vaak ook sociaal in een 
moeilijke positie verkeren, een extraatje te kunnen bezorgen.  Het  
blijkt telkens weer dat er in onze omgeving mensen zijn die extra 
steun goed kunnen gebruiken. Wij richten ons met deze actie 
onder andere op bezoekers van de inloophuizen, Exodus, dak- en 
thuislozen en personen (waaronder gezinnen in crisissituaties) die 
begeleid worden door de stichting DNOdoen. 
Het feest van Pasen nodigt uit om solidair te zijn met onze 
naasten, veraf én dichtbij.  
Wij voeren de actie in de vorm van het verstrekken van 
supermarktbonnen en cadeaubonnen van de Hema. De 
Hemabonnen zijn bedoeld voor kinderen die aan andere zaken dan 
levensmiddelen behoefte kunnen hebben. In 2023 hebben we met 
uw hulp op bijna 400 adressen bonnen kunnen bezorgen. 
Ontvangers blijken niet alleen blij te zijn met de bonnen maar 
zeker ook met de aandacht die zij op deze manier krijgen. In de 
begeleidende brief geven wij aan dat de attentie afkomstig is van 
de ARK en voegen wij een paasgroet toe. 
Wilt u helpen de paasactie in 2024 weer mogelijk te maken? Dat 
kan door een gift over te maken voor de kosten die hiermee 
gemoeid zijn via het rekeningnummer van de Alkmaarse Raad van 
Kerken, bankrekeningnummer NL77 INBG 0002 6852 43, o.v.v. 
'Paasactie 2024'. De ARK is ANBI erkend en uw gift is dus 
aftrekbaar van de inkomstenbelasting.  
Wij hopen ook dit jaar weer op een succesvolle actie! 

Namens de ARK, 
Wim van Houten en Ria de Rijke 

e-mail: info@alkmaarseraadvankerken.nl 
 

 
 

mailto:info@alkmaarseraadvankerken.nl
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EEN OK STEIGER BIEDT DE OPLOSSING 
U kunt bij de Oud-Katholieke parochie van Alkmaar een aluminium 
steiger van maximaal 8 meter werkhoogte huren. Inclusief 4 
wielen voor de poten, werkplateaus, schoren voor aan de 
buitenzijde en een schrikhek voor op 6,2 meter hoogte. 
De steiger kunt u voor een bepaalde periode huren. De kosten zijn 
€ 10,00 per dag met een minimum van 7 dagen. Leden van de 
Oud-Katholieke kerk ontvangen per week huur € 5,00  korting. 
Voor een periode langer dan een maand kan een aparte prijs 
worden afgesproken. U kunt kiezen uit de volgende steigermaten: 
Steiger breed:    Steiger smal: 
Platform hoogte 6,2 meter  Platform hoogte 6,2 meter 
Werkhoogte 8 meter   Werkhoogte 8 meter 
Grondmaat 135 x 200 cm  Grondmaat 75 x 25cm 
3 werkplateaus   2 werkplateaus 
 
Stuk of beschadigd? 
Ongetwijfeld gaat u zorgvuldig met de spullen om echter vragen 
wij wel een waarborg voor de verhuurperiode. Deze bedraagt  
€ 200,00. Wanneer de steiger zonder beschadigingen en schoon 
wordt geretourneerd ontvangt u de borg weer terug. 
 
Haal- of brengservice 
Is het halen of brengen voor u lastig. Wij zijn bereid de steiger 
tegen een vergoeding bij u te brengen of te halen. 
Straal vanaf 1815 GJ tot 10km per rit € 7,50 
Straal vanaf 1815 GJ tot 20km per rit € 10,00 
Straal vanaf 1815 GJ tot 30km per rit € 12,50 
Verder dan 30 km wordt niet bezorgd en adviseren wij u om bij u 
in de buurt een andere steiger te huren. 
 
Contact 

Mail voor beschikbaarheid naar: ardgroot72@gmail.com 
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23 

 

 
 
1 maart Maaltijd in de kerk, 18.30 uur (inloop va. 

18.00 uur, opgave via parochie-app, e-mail 
en inschrijflijst in de kerk) 

5 april Maaltijd in de kerk (zie hierboven) 
14 april Theatergroep Allemanskerk met voorstelling 

‘Job’, 15.00 uur, kerkgebouw 
 
 

SPREKEN MET GOD 
Bidden betekent pogingen doen om met God te spreken 

het lukt ook wel eens niet 
dat ligt niet aan Hem 
Hij is altijd bereikbaar 

elk moment van de dag en van de nacht 
wees niet teleurgesteld als het eens niet lukt 

een volgende maal lukt het wel 
en dan voel je diep in jezelf 

dat Hij je hoort en Zijn weldadige vrede vult je hart 
 

Toon Hermans 
 

 
KOPIJSLUITING  
Kopij voor de nieuwe Binding (april, mei 2024) dient uiterlijk 
zondag 3 maart 2024 te zijn ingeleverd bij de eindredactie. De 
nieuwe Binding komt dan zondag 17 maart uit.  

 


