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JUBILEA HOERA 

De Spanjaarden liggen voor de poort van Alkmaar! Vanaf 21 
augustus is het beleg begonnen. Nou maar hopen dat de 
bolwerken, die ter verdediging zijn opgeworpen, sterk genoeg zijn. 
En dat het een goed idee was om de Geuzen binnen de stad te 
laten… hier was lang over getwijfeld. Het steunen van de opstand 
was riskant. Wie weet wachtte Alkmaar hetzelfde lot als Naarden, 
dat in december 1572 bloedig was uitgemoord, of zou het Alkmaar 
vergaan als Haarlem, dat uiteindelijk uitgehongerd de strijd had 
moeten opgeven. Was Alkmaar uiteindelijk dan niet beter af in 
Spaanse handen? Dan maar niet vrij maar wel overlevend… 
Via de scheurkalender, uitgegeven bij gelegenheid van 450 jaar 
Alkmaars Ontzet, kan ik met veel Alkmaarders dagelijks meeleven 
met de gebeurtenissen in het jaar 1573. Elke dag wordt ons iets 
verteld over wat er toen speelde. Heel leuk en boeiend! 
 
Hoera? 
Het is een jaar van jubilea. 450 jaar Alkmaars ontzet in oktober. En 
daarvoor nog mogen we in onze parochie de 30e verjaardag van 
kerkwijding vieren. Ondertussen kijken we (in elk geval als 
bestuur) al een beetje vooruit naar de viering van 75 jaar parochie 
in 2024. En als Oud-katholieke kerk gedenken we dat het dit jaar 
300 jaar geleden is dat Cornelis Steenoven tot aartsbisschop van 
Utrecht werd gekozen. Zijn al die jubilea reden voor een feestje?  

Om maar te beginnen met het Alkmaars 
Ontzet, waarin de Spaanse vijand werd 
verslagen – of verjaagd, zo u wilt – de 
vrijheid die toen werd herwonnen gold 
in elk geval in mindere mate voor 
katholieken. Vanwege hun geloof – 
hetzelfde als de Spaanse overheerser! – 
werden ze als potentieel verdacht 
beschouwd. Wie weet bleven ze stiekem 

trouw aan de Spaanse koning. Voor openbare ambten kwamen ze 
daarom niet in aanmerking.  
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Katholieken werden tweederangsburgers. Ook het katholieke 
geloofsleven moest in de protestante Republiek uit het openbare 
leven verdwijnen.  
Omdat ook bisschoppen in de republiek verboden waren, was de 
noodzaak die een groep katholieken voelden om, vanwege de 
voortgang van het kerkelijk leven, wél weer een bisschop te 
hebben, dus ook in zekere zin een gevolg van het Alkmaars Ontzet 
en in meer brede zin van het einde aan de Spaanse overheersing. 
 
Cornelis Steenoven gekozen tot aartsbisschop van Utrecht 
En zo kon het gebeuren dat Cornelis Steenoven in 1732 door een 
groep katholieken gekozen werd tot hun nieuwe bisschop, iets wat 
volgens een andere groep katholieken in de Republiek moest 
worden veroordeeld door de paus. Dat gebeurde ook. 
Tegenwoordig wordt soms kortweg gezegd dat de Oud-Katholieke 
kerk met de keuze van bisschop Steenoven begon, maar dat zou in 
1723, ook bij de katholieken die Steenoven verkozen, een 
onbegrijpelijke en verwerpelijke gedachte zijn geweest! Zij waren 
niet uit op kerkscheuring, maar juist op de voortgang van de kerk. 
En ja, er waren verschillen van mening met ‘Rome’, maar 
ongetwijfeld zouden die uiteindelijk wel opgelost worden. Het zou 
nog ruim anderhalve eeuw duren voordat men bedroefd de 
conclusie moest trekken dat er inderdaad sprake was van een 
breuk die niet binnen afzienbare tijd zou worden geheeld. Pas 
daarna ontstond het begrip ‘oudkatholieke kerk’! Maar het begin 
van onze kerk kun je dat niet noemen, net zo min als in 1723. Het 
begin van de kerk in Nederland ligt, net als voor de rooms-
katholieken, met de komst van Willibrord naar ons land in het jaar 
690.  
 
Ja zeg. Valt er dan nog wel eens wát te vieren? 
Oké. Het Alkmaars Ontzet bracht misschien niet dè ultieme 
vrijheid. En de verkiezing van Steenhoven kan toch gezien worden 
als hèt begin van de Oud-Katholieke kerk. Maar eigenlijk zegt het 
aantal jaren van een jubileum ook niet zoveel.  
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Het wordt pas boeiend en betekenisvol als je je verdiept in de 
geschiedenis. Wat gebeurde er, en wat stond er op het spel? Dan 
ontdek je natuurlijk dat na het Alkmaars ontzet ook niet meteen 
Gods rijk op aarde was aangebroken. En dat er op die herwonnen 
vrijheid ook best wat aan te merken viel. En dat er daarna weer 
andere strijd en oorlog en onvrijheid kwam. Toch doet dat aan de 
moed en de idealen van toen niets af. Er valt hoop en inspiratie te 
putten uit de manier waarop men toen streed voor waar men in 
geloofde, hoe moeilijk en gevaarlijk de omstandigheden ook 
waren en hoe ongewis de uitkomst. 
En dat geldt ook voor de verkiezing van Steenoven. Wat 
inspirerend en boeiend blijft is hoe mensen zich toen hebben 
ingezet voor de voortgang van het kerkelijk leven in onze streken. 
Hoe ze verbonden waren met het leven en de problemen van toen 
in onze streken, en vanuit hun geloof wilden proberen te luisteren 
naar wat God hierin te zeggen zou kunnen hebben. En hoe hun 
geloof in het recht van een lokale kerk om haar eigen bisschop te 
kiezen in feite ook de kiem bevat van een kerk die niet alleen 
episcopaal, maar ook synodaal is. Een synodaliteit waarin niet 
alleen de geestelijkheid maar ook parochianen belangrijk zijn! 
 
Jubilea vieren 
Iets verder kijken dan alleen het aantal jaren. Dat geldt ook voor 
ons als wij jubilea in onze parochie vieren. 30 jaar kerkwijding? 
Leuk dat we een eigen gebouw hebben, maar dat zegt nog niets 
over de parochie als levende gemeenschap. 75 jaar parochie? Leuk 
dat we al zo lang bestaan, maar wat is er in die tijd gebeurd en 
hebben we ook hoop voor de toekomst? 
 
Verhalen zeggen meer dan getallen 
Daarom kan geschiedenis zo leuk zijn, als het op de juiste manier 
wordt gedaan. Niet het verzamelen (en uit het hoofd leren!) van 
droge feiten, aantallen en jaartallen, maar het ontdekken van 
verhalen maakt het boeiend. Dan kom je te weten wat mensen 
dreef, waarop ze hoopten, waar ze moed uit putten, waarmee ze  
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worstelden en hoe ze omgingen met tegenslagen en met de 
machthebbers uit hun dagen. Geschiedenis kan bemoedigend zijn, 
troostend zelfs: vroeger waren de uitdagingen misschien anders, 
maar niet minder dan nu. Vroeger maakten mensen ook fouten, 
hadden ze hun zwakheden, en konden ze toch ook vaak boven 
zichzelf uitstijgen in hoop, geloof en liefde. Net als wij nu! 

 
Erna Peijnenburg 

 
VERHALEN GEZOCHT 
In het kader van 30 jaar kerkwijding hoopt uw kerkbestuur een 
tentoonstelling van verhalen te maken. Welke bijzondere 

anekdote, herinnering of 
ervaring bewaar jij/bewaart u 
aan onze kerk? Het kunnen 
verhalen zijn over bijzondere 
diensten, indrukwekkende, 
ontroerende of grappige 
gebeurtenissen, bijvoorbeeld 
van kerkdiensten, of van 

andere activiteiten (bv de fancy fair, het herstel van het plafond, 
klaverjasavonden, verblijf van vluchtelingen, de bijeenkomsten 
van de Eritreeërs, herinneringen aan het koor of aan organisten, 
voorgangers.… de mogelijkheden zijn eindeloos als het zich maar 
in onze kerk heeft afgespeeld..) We willen deze verhalen graag 
verzamelen. 
Een groot plezier doe je ons als je ons een korte tekst toestuurt, 
maximaal 400 woorden. Idee is om deze verhalen af te drukken op 
posters (A3) met een foto erbij (van de schrijver of van de 
gebeurtenis) zodat we hiervan een kleine tentoonstelling kunnen 
maken in onze kerk. Doet u / doe je mee? De verhalen kunnen 
worden opgestuurd naar ondergetekende. Er kan ook iemand op 
bezoek komen om het verhaal te horen en op te schrijven, laat het 
in dat geval gerust weten. Elk verhaal maakt onze schat rijker en 
onze tentoonstelling geweldiger.  
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Open Monumentendag is op zaterdag 9 september. Maar het zou 
natuurlijk geweldig zijn als de tentoonstelling ook al in de kerk te 
zien is bij de wijding van Sandra! Dus als het lukt het verhaal zo 
snel mogelijk in te sturen . . . Dank! 

Erna Peijnenburg 
 
KERKWIJDING EN DIAKENWIJDING! 
Op zondag 3 september is de viering van de 30e verjaardag van 
kerkwijding. Heel bijzonder is dat ‘onze’ Sandra van der Helm 
tijdens die dienst de diakenwijding zal ontvangen van bisschop 
Dirk Jan Schoon. En ik zeg wel zo mooi ‘onze Sandra’, maar haar 
wijding betekent natuurlijk ook dat ze elders aan de slag zal gaan 
in onze kerk en dus betekent het ook dat we als parochie haar nu 
moeten laten gaan. U leest er hieronder meer over! Om meer 
mensen de gelegenheid te geven bij deze wijding aanwezig te zijn 
zal die in de middag plaatsvinden. Dus let op: 
Op zondag 3 september is de dienst om 14.30 uur. 
Parkeren bij de kerk is dan niet mogelijk. Mocht dit voor u een 
probleem opleveren, laat het dan graag weten aan één van de 
leden van het kerkbestuur (waar ook de pastoor bij hoort). Het 
zou jammer zijn als iemand vanwege parkeerzorgen deze 
bijzondere dienst zou moeten missen. Na de dienst is er een 
receptie in onze kerk.  
 
"Moge Hij met zijn kracht vervullen, wat wij in onze zwakheid 
beginnen" (Kerkboek, p. 525). 
Wat 30 jaar geleden begon, komt op 3 september tot een 
hoogtepunt. 30 jaar geleden werd in Alkmaar het nieuwe gebouw 
gewijd. 30 jaar geleden, ongeveer, is het dat ik mij voor het eerst 
door God geroepen voelde tot het ambt. Ik zat tv te kijken en Jos 
Brink vertelde over zijn werk als pastoraal werker in De Duif in 
Amsterdam. "Dat moet jij ook worden", klonk een stem in mij. Een 
gekke gewaarwording want als tiener ging ik nu niet bepaald met 
plezier naar de kerk. Die zondag in de kerk weer dat gevoel van 
een stem in mij die me zei dat ik daar hoor te staan. Het was het  
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begin van niet meer met ruzie verplicht naar de kerk gaan, maar 
langzaam maar zeker met overtuiging. Dat God bestaat, stond 
voor mij al lang vast, maar de kerk, ik zag er het nut niet van. Dat is 
wel veranderd. Kerk, als gemeenschap, is in mijn geloofsbeleving 
onmisbaar. Geloven kan ik niet alleen. Na mijn ervaring van 
roeping ging ik theologie studeren maar tijdens de studie kwam ik 
er achter dat ik op vrouwen val. Daarmee was het pastoraat niet 
echt een optie in de rooms-katholieke kerk waar ik toe behoorde. 
De Oud-Katholieke Kerk kende ik wel, maar paste me toen niet. Ik 
haalde mijn diploma en ging iets heel anders doen: administratie. 
Die roeping had ik vast niet goed begrepen want ik zag geen werk 
dat mij inspireerde en tegelijk bij mijn roeping paste.  
 
Tot ik 10 jaar geleden een artikel onder ogen kreeg dat Erna 
gewijd was tot diaken. Het is haar wijding die mij bij de parochie 
Alkmaar bracht en die nu 10 jaar later tot mijn diakenwijding leidt. 
Hoe mooi is het, hoe prachtig dat mijn wijding juist in deze 
parochie zal plaatsvinden waar ik 10 jaar geleden mijn thuis vond? 
Hoe mooi is de cirkel rond dat Erna, wiens diakenwijding aan het 
begin staat van mijn weg in de OKKN, mij straks voor de bisschop 
zal leiden bij de wijding, en dan ook mijn mentor in het pastoraat 
zal zijn en (zo lang ik geen priester ben) de deservitor zal zijn van 
de parochie waar ik kom te werken. Mijn aanstelling en wijding zal 
betekenen dat ik deze mooie parochie verlaat, maar de parochie 
Alkmaar zal altijd een bijzondere plek houden in mijn hart. 
 
Op 3 september word ik diaken gewijd. Dat is geen eindstation 
maar dan begint het eigenlijk pas. Ik ga werken voor onze Oud-
Katholieke gemeenschap en de parochie Den Helder in het 
bijzonder. Ik weet dat ik er goed in ga zijn en dat ik het leuk ga 
vinden. Ik weet waarin mijn kracht ligt en waar mijn zwakte. Ik 
weet ook dat de realiteit is dat de kerkgang terug loopt, dat 
kerkgemeenschappen deuren sluiten. En toch begint God met mij 
iets nieuws, en tegelijkertijd juist niets nieuws maar doorgang van  
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wat al tweeduizend jaar zijn kerk is. De weg naar dit punt van mijn 
wijding was lang, daarover heb ik al eerder geschreven. Het is ook  
een weg geweest met hobbels, kleine en hele grote. Er waren 
hobbels waar ik niet overheen kon kijken en ik niet meer zag waar 
ik het eigenlijk voor deed. Maar steeds voelde ik me gedragen 
door iets wat hoger, dieper en sterker was dan ikzelf. Ik voelde me 
gedragen door God en via deze door de mensen om mij heen. Ik 
heb steeds het gevoel gehad dat niet ik dit wil, maar dat ik ertoe 
gedreven word. Mijn weg naar het ambt toe tekent zich voor mij 
dan ook in lied 808 van Rinkel: "handel met mij naar uw behagen". 
Elke keer als ik een andere, ogenschijnlijk makkelijkere weg begeer 
voel ik dat in het werken in de kerk mijn bestemming ligt. Ik heb 
dit nooit eerder zo durven zeggen, laat staan schrijven. Roeping 
moet ook her- en erkend worden door de kerkgemeenschap. Nu 
zij dat in het proces voorafgaand aan de wijding bevestigt heeft, 
durf ik het sterker te zeggen: Dat ik me tot dit 'werk' gedreven, 
bevlogen, aangeraakt en geïnspireerd voel door God zelf. Ik voel 
heel sterk dat ik hier moet zijn, soms tegen mijn eigen rationele 
verstand in, soms in strijd met mijn eigen gevoel.  
 
Dat klinkt waarschijnlijk pretentieus. Ik moet immers nog bewijzen 
dat ik inderdaad op mijn plek ben in het pastoraat. Ik heb er 
vertrouwen in en niet alleen omdat ik vertrouw op mijn eigen 
kunnen maar ook omdat ik de mensen vertrouw die het mij zien 
doen en vooral omdat ik mij zo naar dit punt toe geleid heb 
gevoeld. God is "mijn burcht, mijn heil, mijn rots" (Gezangboek, nr. 
808). Op hem mogen wij vertrouwen. Hij laat ons nooit los, staat 
ons altijd terzijde. Hij leidt ons naar plekken die we niet zelf 
hadden kunnen bedenken of bereiken. Hij maakt alles nieuw, 
maakt steeds een nieuw begin. Daarom zullen we de dienst van 
kerkwijding waarin ik diaken wordt gewijd ook afsluiten met de 
woorden: "de lof en de eer, de dank en aanbidding: Verheerlijkt de 
Heer!" (Gezangboek, nr. 826). 

Sandra van der Helm 
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NIEUWE LECTOR 

In de zomer is door onze bisschop 
aan het kerkbestuur de vraag 
gesteld of ze Henk Hudepohl, de 
man van uw pastoor Erna, zouden 
willen voordragen als lector. Henk is 
twee jaar geleden met pensioen 
gegaan als pastor van de rooms-
katholieke kerk. Hij was daar een 
gewaardeerd voorganger en 
predikant. Inmiddels is hij 

toegetreden tot de Oud-Katholieke kerk en – meer dan toen hij 
nog werkte – betrokken geraakt bij onze parochie. Ook als 
voorganger in diensten van Schrift en Gebed kan hij een 
waardevolle bijdrage leveren.  
Het kerkbestuur heeft met dit verzoek ingestemd. Nu is onze 
parochie al rijk gezegend met twee lectoren, te weten Mei Lodder 
en Gerard Wilts, die beiden de diensten van Schrift en Gebed heel 
goed vorm weten te geven. Het geeft mij (als pastoor) de ruimte 
om Henk ook te vragen elders dienst te doen, bijvoorbeeld in 
Enkhuizen. Daarnaast zal hij ook in Alkmaar dienst kunnen doen. 
En wie weet nog elders in het bisdom. 
We zijn heel blij met deze nieuwe lector! Op zondag 17 september 
zal zijn installatie plaatsvinden in onze kerk. 
 
 

   
           Voor Sandra & Henk 
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9 SEPTEMBER: OPEN MONUMENTENDAG 
Het thema van Monumentendag is dit jaar: Levend erfgoed! 
Zoals elk jaar doen we ook dit jaar mee. De kerk is open van 10.00 
– 17.00 uur. En elk jaar is het weer een ontmoeting met velen die 
onze kerk binnenlopen. Het leidt vaak tot boeiende gesprekken. 
Welkom zijn mensen die mee willen helpen bij het zetten van 
koffie en thee, het dienen als vraagbaak en het ontvangen van 
gasten. Wil je de ochtend of de middag meewerken: we zijn heel 
blij met je aanmelding die kan gestuurd worden naar Mei Lodder: 
kblid2@alkmaar.okkn.nl 
 
8 OKTOBER: OOGSTDIENST IN VRIJHEID 
Op 8 oktober vieren we de oogstdienst. Een dag daarvoor is in 
Alkmaar 8 october gevierd; omdat de dag zelf op een zondag valt 
is het feest naar de zaterdag verplaatst. 
Vrijheid vieren en oogst vieren, gaat dat goed samen? Ik denk het 
wel. Vrijheid brengt mogelijkheden en kan dus heel vruchtbaar 
zijn, waarbij het dan wel belangrijk is dat die vruchten er kunnen 
zijn voor iedereen. 
En zo vieren we jaarlijks het oogstfeest. De vruchten die we 
verzamelen worden gebracht naar parochianen en anderen, als 
lieve groet, als troost, als teken van verbondenheid. U bent 
uitgenodigd om vruchten mee te nemen naar de kerk en ook om 
na afloop een of meer mandjes bij mensen te bezorgen! 
 
25 OKTOBER: GEMEENTEVERGADERING 
Iedereen is weer van harte welkom bij de gemeentevergadering. 
Uw en jouw aanwezigheid en inbreng is van groot belang voor 
onze parochie! Op de agenda zullen de landelijke synode staan en 
zullen we spreken over initiatieven in onze parochie, zoals de 
nieuw opgestarte kookgroep. Ook zal er worden gebrainstormd 
over de viering van het 75-jarig bestaan van onze parochie. We 
rekenen op de komst van velen. 
De gemeentevergadering begint om 20.00 uur en zal uiterlijk 
22.00 uur worden afgerond. 

mailto:2@alkmaar.okkn.nl
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OVERZICHT VAN DIENSTEN EN LEZINGEN 

datum   soort dienst                       lezingen                             voorganger / lezer 
 
20-08 Ontslapen van de H. Maagd Maria 
          Dienst van Schriftlezing en Gebed 
 L 533  Jezus Sirach 24:7-8, 10-15 
     1 Kor. 15:20-26 
     Lucas 1:46-55 Lector M. Lodder 
 
27-08 13e zondag na Pinksteren (16) 
 L 176  Jesaja 51:1-6 A. Peijnenburg 

   Romeinen 11:25-36 
   Matteüs 16:21-27 Priester J. Albers 

 
03-09*Verjaardag van Kerkwijding Aanvang 14.30 uur 
 L 557  Genesis 28:10-18  
     Openbaring 21:2-5 
     Lucas 19:1-10 Bisschop D.J. Schoon 

        pastoor E.Peijnenburg 
 
10-09 15e zondag na Pinksteren (18) Zondag van de terechtwijzing 

L 180  Ezechiël 33:7-11 W. Ramler 
    Romeinen 12:9-21 

   Matteüs 18:15-20 Priester G. Verheij 
 
17-09 16e zondag na Pinksteren (19) Zondag van de vergeving 
 L 182  Jezus Sirach 27:30-28:7 M. Lodder 
    Romeinen 14:5b-12 
    Matteüs 18:21-35 Pastoor E. Peijnenburg 
 
24-09 17e zondag na Pinksteren (20) Zondag van de arbeiders in de wijngaard 

Dienst van Schriftlezing en Gebed 
 L 543  Jona 3:10- 1:11 
    Filippenzen 1:21-27 
    Matteüs 20:1-16 Lector M. Lodder 

 
01-10 H. Bavo, kluizenaar 
 L 186  Jesaja 30:15-20 N. van Tartwijk 
    Efeziërs 6:10-20 
    Lucas 18:28-30 ?  
 
 



13 
 
08-10 Oogstdienst 

Zie bijbel  Deut. 16:13-15 A. Peijnenburg  
    2 Kor. 9:6-15 
    Lucas 12: 16-31 Pastoor E. Peijnenburg 
 
15-10  20e zondag na Pinksteren (23) Zondag van de koninklijke bruiloft 
         Dienst van Schriftlezing en Gebed 
 L191   Jesaja 25:1-9  
    Fil. 3:17-21 
    Matteüs 22:1-14  
 
22-10 21e zondag na Pinksteren (24) Zondag van God en de keizer 

L 193  Jesaja 45:1-7 W. Ramler 
      1 Tess. 1:1-10 
       Matteüs 22:15-22 Pastoor E. Peijnenburg 

 
29-10 Allerheiligen en Allerzielen 

L 548  Wijsheid 3:1-9 M. Lodder  
     Openb. 7: 2-4, 9-17 

    Matteüs 5:1-12 Pastoor E. Peijnenburg 
 
05-11 H. Willibrordus, apostel der Nederlanden 
   L 552  Jesaja 52:7-10 N. van Tartwijk  

   Hebr. 13:7-17 
    Matteus 25:14-34 ? 
 
12-11 24e zondag na Pinksteren (27) Zondag van de talenten 

Dienst van Schriftlezing en Gebed 
L 199  Jesaja 48:1-8 
      1 Tess/ 4”1-8 
      Matteüs 25:14-30 

 
19-11 25e zondag na Pinksteren (28) Zondag van de schapen en de bokken 
    L 201  Ezechiël 34:11-17 V. Schulze 

      1 Tess. 4:9-12 
    Matteüs 25:31-46 Pastoor E. Peijnenburg 
 
26-11 Laatste zondag na Pinksteren 
 L 203  Daniël 12:1-3 M. Lodder 

1 Tess. 5:1-11 
       Matteüs 24:15-35 Pastoor E. Peijnenburg
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• Alle diensten beginnen om 10.00 uur. Indien dit niet zo is dan 
staat de tijd van aanvang speciaal vermeld in bovenstaand 
overzicht. 

• Staat de voorganger niet vermeld? Op de website, 
https://alkmaar.oudkatholiek.nl staan onder het kopje 
‘agenda’ de meest actuele vieringen met voorgangers. 

• Let op: de diensten waar (*) bij staat zijn niet op een zondag! 

• Wie verhinderd is op één van de bovenstaande data, zorgt zelf 
voor een vervanger en geeft dit door aan de koster! 

• Vraagtekens op het rooster: in dat geval is de voorganger nog 
niet bekend en is helaas ook nog niet duidelijk of het zal lukken 
een voorganger (priester of lector) te vinden. Schaarste aan 
voorgangers en de vakantietijd spelen hierbij een rol. U wordt 
via mail en app op de hoogte gehouden, en ook via de website 
van de kerk is de laatste informatie te vinden. 

 

MISDIENAARSROOSTER (tot en met november 2023) 
naam             datum    
Eric Overtoom  17-09, 01-10, 05-11, 26-11  
Maurits Pico  03-09, 10-09, 08-10, 29-10, 19-11 
   

* zijn diensten, die op een andere dag of tijdstip beginnen dan op  
zondag om 10.00 uur 

Wie verhinderd is op één van de bovenstaande data, zorgt zelf voor een 
vervanger en geeft dit door aan de koster! 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
     

Tekening: Nell Hofman 
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ROOSTER 

 
  

 
 

Datum Koster Koffie 

20 augustus S. v.d. Helm N. Hofman 

27 augustus W. Ramler A. Hoetjes 

  3 sept. 14.30 uur K. Zoon H. Hudepohl 

10 september K. Zoon W. Ramler 

17 september E. Overtoom E. Overtoom 

24 september K. Zoon W. Ramler 

  1 oktober E. Overtoom E. Overtoom 

  8 oktober W. Ramler N. Hofman 

15 oktober E. Overtoom E. Overtoom 

22 oktober V. Schulze W. Ramler 

29 oktober K. Zoon A. Voerman 

  5 november W. Ramler N. Hofman 

12 november E. Overtoom E. Overtoom 

19 november V. Schulze W. Ramler 

26 november K. Zoon E. Overtoom 
 

Bij verhindering graag zelf zorgen voor een vervanger/ster 
en s.v.p. doorgeven aan Willy Ramler-Wijker 

 

 
PAROCHIEBLAD DIGITAAL 
Het is mogelijk om dit parochieblad 
digitaal te ontvangen in plaats van de 
papieren versie. Diverse lezers zijn u al 
voorgegaan. Heeft u belangstelling? Laat 
het Willy Ramler-Wijker weten via 
thjramler@quicknet.nl 

 
 

mailto:thjramler@quicknet.nl
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ALLERZIELEN: GEDENKEN WIE JE LIEF IS 
Gedenken of denken aan wie je lief is dat doe je niet maar één dag 
per jaar. Dat draag je bij je. Niet zelden kan het aanvoelen als een 
steeds meer eenzame taak. De wereld gaat verder. De geliefde die 
jij zo mist kom minder ter sprake. Toch blijft het gemis je 
overvallen, soms op de raarste momenten. 
Toch ben je niet alleen. Bijna iedereen draagt wel een gemis met 
zich mee. Met Allerzielen kom het ter sprake. We gedenken 
samen, en alleen de Eeuwige kent álle namen die er leven in onze 
harten.  
Allerzielen is op donderdag 2 november. De kerk is dan open van 
18.30 – 20.30 uur om binnen te lopen, een kaarsje aan te steken, 
even stil te zijn. De viering van Allerheiligen en Allerzielen is op 
zondag 29 oktober. In die dienst noemen we de namen van 
dierbaren. Deze namen kunnen van te voren worden doorgemaild 
naar Erna Peijnenburg. 
 
LEESTIP! 
‘De Oudkatholiek’, het kleurrijke blad 
dat jarenlang bij Oudkatholieken 
door de brievenbus viel, bestaat niet 
meer. Maar wist u dat er 
tegenwoordig regelmatig zeer 
lezenswaardige artikelen op de 
landelijke website verschijnen? Zo is 
er nu een artikel te lezen van de hand van Peter Ben Smit: 300 jaar 
Oudkatholiek, reden voor een feest? 
En ook is daar nog het verslag terug te lezen van mijn belevenissen 
in Tallinn, waar ik namens onze kerk de Conferentie van Europese 
kerken bezocht. Het is te vinden onder het kopje Nieuws. Hier zijn 
trouwens wel vaker goede artikelen te vinden. Dus kijk er af en toe 
een op, op de landelijke website www.oudkatholiek.nl, en laat je 
verrassen! 

Erna Peijnenburg 
 

http://www.oudkatholiek.nl/


17 

 
ALKMAARSE KOORKAP IN TENTOONSTELLING 
In het najaar wordt in museum Catharijneconvent te Utrecht een 
bijzondere tentoonstelling gehouden onder de titel: Fashion for 
God (mode voor God!). Er worden liturgische gewaden getoond 
uit begin 17e eeuw. Een roerige periode, want na de komst van de 
Reformatie mochten katholieken in de Republiek niet meer in het 
openbaar samenkomen. Ze weken daarom uit naar schuilkerken. 
Achter gesloten deuren werd alles uit de kast getrokken om het 
geloof uit te dragen en luister bij te zetten. Kerkelijke gewaden 
werden rijk versierd! 
In de voorbereiding van deze tentoonstelling kreeg een aantal 
Oud-Katholieke kerken het verzoek om een liturgisch kledingstuk 
te willen uitlenen voor deze tentoonstelling. Ook onze parochie 
kreeg zo’n verzoek en in ons geval ging het om de oude rode 
koorkap. In de liturgie wordt deze koorkap bijna nooit gebruikt (de 
eerlijkheid gebied ook te zeggen dat hij wat te groot is voor de 
huidige pastoor!) maar u heeft hem misschien wel eens zien 
hangen in de kerk bijvoorbeeld tijdens Monumentendagen als we 
hem tentoonstelden.  
En zo komt dat de onze koorkap deel zal uitmaken van deze 
bijzondere tentoonstelling. Pikant detail is dat sommige liturgische 
gewaden vroeger een baljurk van een rijke dame waren! Als de 
dame in kwestie erop uitgekeken was en de kerk een mooi 
geschenk wilde geven, kwam het wel eens voor dat er van zo’n rijk 
versierde jurk een koorkap werd gemaakt. Bij nauwkeurige 
bestudering van de gewaden is dit nog wel terug te zien. Onze 
koorkap heeft trouwens niet zo’n spannende geschiedenis, die is 
zijn hele leven gewoon koorkap geweest. Maar wél erg mooi en 
bijzonder, want je komt ook maar weer niet zomaar in een 
museum. 
De tentoonstelling in het Catharijne Convent is van 14 oktober tot 
en met 21 januari. Meer informatie: www.catharijneconvent.nl  
 
 
 

http://www.catharijneconvent.nl/
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EEN EERSTE MAALTIJD ÍN DE KERK 
Eén van de genomen besluiten rond de energietransitie heeft 
inmiddels zijn beslag gekregen, namelijk de overstap van een 
gasstel in de keuken, werkend op butaan, naar een inductie 
kookplaat. Zodoende was het mogelijk om een gezamenlijke 
maaltijd te organiseren in de kerk, nadat we enkele keren bij 
parochianen te gast zijn geweest. 
Zo waren we vrijdag 28 juli met 13 mensen in de kerk om in een 
ontspannen sfeer met elkaar te eten. 
Met elkaar, want dat is toch wel het belangrijkste aspect, denk ik 
dan. Een hoofdgerecht, en toetje en een kop koffie zorgen ervoor 
dat je ruim anderhalf uur met elkaar aan tafel zit. Anderhalf uur 
waarin er tussen mensen goede gesprekken ontstaan.  
Die volgende keer zal zijn op vrijdag 1 september. Je mag dat min 
of meer als vast moment in je agenda zetten: we zullen de 
maaltijden houden op de eerste vrijdag van de maand. 
We hebben de maaltijden georganiseerd, mede met het oog op 
het stimuleren van contacten tussen parochianen náást de 
zondagse viering. Maar dat wil niet zeggen dat we exclusief zijn. 
Wanneer je denkt van iemand, het zou voor hem 
of haar goed zijn een keer zoiets mee te maken; 
dan is iemand even niet alleen, dan is iemand 
even uit de sleur, ook die mensen zijn welkom. 
We zullen jullie via de nieuwsbrief op de hoogte houden van de 
volgende maaltijd en ook melden waar en wanneer de aanmelding 
dient te geschieden. 
Momenteel hebben de attributen die we gebruiken bij het koken 
even hun plek gevonden in de boekenkast achter het orgel. We 
zullen bekijken in hoeverre we kastruimte ín de keuken kunnen 
vrijmaken voor onze spullen, uiteraard in overleg met diegenen 
die voor de inhoud van de diverse kasten verantwoordelijk zijn.  
Kortom, we mogen spreken van de start van een nieuw initiatief 
wat doet uitzien naar een volgende keer. 

Henk Hudepohl 
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UIT DE ALKMAARSE RAAD VAN KERKEN 
Verslag vergadering 24 mei 
De vergadering werd grotendeels besteed aan ‘Kerken met Stip’. 
Dit onderwerp stond in 2022 op de agenda maar kreeg vanwege 
corona geen vervolg. Jan Eerbeek, voorzitter van Kerken met Stip 
gaf uitleg over deze organisatie. In 2004 opgericht en ontstaan 
vanuit het justitiepastoraat. De reden hiervoor was dat de 
kerkdiensten in de gevangenissen goed worden bezocht. Na de 
detentieperiode hebben de ex-gedetineerden ook behoefte aan 
een liefdevolle opvang en dat ontbreekt vaak. Kerken met Stip wil 
sociale groepen, naast de ex-gedetineerden bijvoorbeeld ook 
mensen vanuit de GGZ, verbinden met kerken. Het doel is het 
scheppen van duurzame relationele verbindingen in de dagelijkse 
levenssituatie, aanvullend op professionele hulp. Het gaat om 
persoonlijk contact dat blijft om zo te komen tot mentale 
versterking van de persoon die wordt begeleid en zijn/haar leven 
lichter te maken en te normaliseren. Dit contact kan binnen de 
kerkgemeenschap van de begeleider worden verbreed. 
Aan de hand van een casus vertelde Jan enthousiast over het werk 
van Kerken met Stip. Wanneer een gedetineerde vraagt om 
contact met een kerk functioneert Kerken met Stip als 
bemiddelaar en verbindt de vrager aan een kerk die zich heeft 
aangemeld. Iedere Kerk met Stip kan bij de diaconaal pastor van 
deze organisatie terecht voor feedback en advies.  
Om een officiële Kerk met Stip te worden, kan een kerk zich 
aanmelden bij deze organisatie. Deze kerk wordt dan formeel 
geregistreerd en vermeld op de website. Voor vrijwilligers, die zich 
voor het leggen van contacten beschikbaar stellen, biedt Kerken 
met Stip trainingen aan, vooral om te leren kijken en luisteren. 
Omdat verbinding continuïteit vereist wordt een inzet van één uur 
per week gevraagd. Verder is de verankering binnen de kerk van 
belang. Het moet duidelijk zijn wie verantwoordelijk is voor het 
zijn van een Kerk met Stip. 
Kerken met Stip is bezig met het werven van aanspreekpunten. 
Inmiddels hebben zich in Nederland 70 kerken geregistreerd.  
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In Noord-Holland ontbreekt nog een aanspreekpunt. Desgevraagd 
geeft Jan Eerbeek aan dat kerken zich ook als groep zouden 
kunnen aansluiten. De volgende ARK-vergadering komt dit punt 
opnieuw op de agenda. 
Een tweede onderwerp dat vanwege corona nog op de plank ligt is 
het rampenplan van de ARK. Daarin staat beschreven welke rol 
kerken kunnen spelen wanneer zich in Alkmaar een ramp 
voordoet. In 2020 was dit plan vrijwel gereed en had zich een 
aanzienlijk aantal vrijwilligers opgegeven. Een voorlichtingsavond 
door de veiligheidsregio zou volgen. Maar toen kwam……….. 
Op 22 mei heeft de ARK een gesprek gehad over de vraag of de 
gemeente Alkmaar nog belangstelling heeft voor dit plan. Het 
antwoord was bevestigend. Alleen bleek dat de leiding 
veiligheidsregio te maken heeft met een vacature. Wanneer deze 
is ingevuld neemt men contact op met de ARK over een vervolg. 

 
Ria de Rijke, secretaris ARK 

VREDESWEEK 2023 
Landelijk vindt van 16 t/m 24 september 2023 de jaarlijkse 

Vredesweek plaats. Ook in 
Alkmaar worden diverse 
activiteiten georganiseerd. 
U bent daarbij van harte 
welkom. 

-  16 september 12.00 uur Stiltekring rond de vredesboom (tegen-
over stadskantoor); 15.30 uur Opening vredesweek in de foyer van 
De Vest. 
-  17 september 15.30 uur zingt het districtsjeugdkoor Harderwijk 
van het Apostolisch Genootschap ‘The Armed Man, a Mass for 
Peace’ van Karl Jenkins. Bij dit stuk over oorlog en vrede zijn niet 
alleen koor en musici te horen, maar ook indrukwekkende 
beelden te zien. Vrije toegang, aanmelden:  jcwzwart@icloud.com 
-  18 september (tijd en plaats nog niet bekend) ‘Peace is in your 
hands’. Georganiseerd door Brahma Kumaris, een spirituele  

 



21 

 
academie met acht vestigingen in Nederland. Men geeft les in Raja 
Yoga, een meditatie voor innerlijke vrede, positief denken en 
leven zonder stress.  
- 19 september (tijd en plaats nog niet bekend) Amnesty 
International vertoont in de bibliotheek in de Mare de film ‘Ook 
mijn plek’. 
-  20 september 18.00 uur geeft Gijsbert van Iterson Scholten, met 
een paar onderbrekingen, een lezing. Er wordt dan wat gegeten en 
men gaat in gesprek over de lezing. Locatie: Picassolaan 20. Of er 
entreegeld wordt gevraagd is nog niet bekend. Opgave vooraf via 
vredesweekalkmaar@gmail.com (is noodzakelijk.) 
- 22 september (tijd en vertrekpunt nog niet bekend) Art.1 
organiseert een wandeling met aandacht voor diversiteit ‘Stap 
voor vrede’. 
- 23 september 15.30 uur het ILPA organiseert een vredes-
wandeling. Vertrekpunt De synagoge, Hofstraat 11. 
- 24 september 10.00 uur Vredesdienst bij de Doopsgezinde 
Gemeente, Koningsweg 14 in Alkmaar. Voorganger is ds. Louise 
Pondman. 
- 24 september 10.00 uur Vredesdienst bij het Apostolisch 
Genootschap, Picassolaan 20. 
 
Verder speelt de stadsbeiaarddier liederen over/van vrede en zijn 
de door leerlingen gemaakte gedichten te lezen in de Centrale 
Bibliotheek. Eventuele aanvullende informatie, onder andere over 
tijden en plaatsen, is t.z.t. te vinden op de website van de ARK: 
www.alkmaarseraadvankerken.nl 
 
STEUNPUNT VERLIES EN ROUW 
Lezing Marinus van den Berg: ‘Rouwen in de tijd’ 
De auteur Marinus van den Berg geeft op 31 oktober een 
interactieve lezing. Hij gaat met de aanwezigen in gesprek over 
het thema ‘Rouwen in de tijd’, met als ondertitel ‘een zoektocht in 
het landschap van afscheid en verlies’. Het is tevens de titel van 
een boek door hem geschreven. 

http://www.alkmaarseraadvankerken.nl/
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Mensen die een dierbare hebben verloren, lopen er bijna allemaal 
tegen aan dat men soms denkt dat je na verloop van tijd wel over 
je verdriet heen bent. Rouw kent echter geen tijd.  
Van den Berg was geestelijk verzorger in verzorgingshuizen. Hij 
heeft succesvolle boeken en gedichten geschreven en is een 
veelgevraagd spreker op lezingen en symposiums. Rode draad in 
zijn werk: omgaan met de dood moet je niet wegstoppen. De dood 
hoort bij het leven.  
De lezing is ook bestemd voor mensen die meer willen weten hoe 
om te gaan met iemand die rouwt. De middag wordt 
georganiseerd door het Steunpunt Verlies en Rouw in Alkmaar (ter 
gelegenheid van het 5-jarig bestaan) en de werkgroep pastoraat 
van de Immanuëlkerk. Op 31 oktober om 14.00 uur in kerkelijk 
centrum de Blije Mare, Kajakstraat 60, Alkmaar. Info: Marja 
Ligterink : 06-300 88 610, www.dezwaanalkmaar.nl/verliesenrouw 
 

LUISTEREN IS AL VOLDOENDE 
JE DENKT MISSCHIEN DAT JE WAT MOET ZEGGEN 

JE DENKT MISSCHIEN DAT JE ME MOET OPVROLIJKEN 
JE WILT ME MISSCHIEN WEER ZIEN LACHEN EN GENIETEN 

JE DENKT MISSCHIEN DAT JE MOET TROOSTEN EN ADVISEREN 
WAT IK VRAAG IS DIT: 

WIL JE NOG EENS 
EN NOG EENS 

LUISTEREN NAAR MIJN VERHAAL 
NAAR WAT IK VOEL EN DENK 

JE HOEFT ALLEEN MAAR STIL TE ZIJN 
MIJ AAN TE KIJKEN 
MIJ TIJD TE GEVEN 

JE HOEFT MIJN VERDRIET ZELFS NIET TE BEGRIJPEN 
MAAR ALS HET KAN 

SLECHTS TE AANVAARDEN 
ZOALS HET VOOR MIJ VOELT 

JE LUISTEREND AANWEZIG ZIJN 
ZAL MIJN DAG ANDERS MAKEN 

Marinus van den Berg 

 

http://www.dezwaanalkmaar.nl/verliesenrouw
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1 september Parochie-maaltijd in de kerk 
9 september Open Monumentendag met tentoonstelling 

i.k.v. 30 jaar kerkwijding, 10.00-17.00 uur, 
kerkgebouw 

16 t/m 24 september Vredesweek Alkmaar 
6 oktober Parochie-maaltijd in de kerk 
14 okt – 21 jan Tentoonstelling ‘Fashion for God’, Catharijne 

Convent Utrecht 
25 oktober Gemeentevergadering, 20.00 uur, 

kerkgebouw 
31 oktober Lezing Marinus van den Berg: ‘Rouwen in de 

tijd’, 14.00 uur, kerkelijk centrum De Blije 
Mare Alkmaar 

2 november Allerzielen, 18.30-20.30 uur, kerkgebouw 
geopend 

3 november Parochie-maaltijd in de kerk 
 
WIE O WIE . . . 
zou de koffieploeg willen versterken? Het is een goed en kostbaar 
gegeven van onze parochie dat het koffiedrinken na afloop van de 
dienst een gewaardeerde gewoonte is. Alleen… de koffie (en thee) 
moet wel even worden gezet en zo. We hopen dus op mensen die 
zich voor deze taak aanmelden, zodat het voor de schenkers te 
doen blijft en wij allemaal kunnen blijven bijpraten onder het 
genot van een heerlijk bakkie. Opgave bij Willy Ramler. 
 
KOPIJSLUITING  
Kopij voor de nieuwe Binding (november, december 2023 en 
januari 2024) dient uiterlijk zondag 5 november te zijn ingeleverd 
bij de eindredactie. De nieuwe Binding komt dan zondag 19 
november uit.  


