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PINKSTEREN: FEEST VAN VERBINDING 

 
Begin van de kerk? 
Sommigen zeggen dat met Pinksteren de kerk begon. De gedachte 
is dat de leerlingen van Jezus vanaf dat moment, gesterkt door de 
heilige Geest, zelf in staat waren te doen wat Jezus deed en te 
doen wat Jezus had gedaan: het verkondigen van de blijde 
boodschap, het vergeven van zonden en het genezen van zieken. 
In het boek Handelingen staat beschreven hoe ze dit inderdaad 
gingen doen, en daarom is dat zo’n bijzonder boek over de hele 
vroege kerk. Maar is het ook het begin van de kerk? 
 
Wat is kerk? 
Het hangt er van af wat je onder kerk verstaat. Als je onder kerk 
een gemeenschap verstaat die geroepen is om van het evangelie 
te getuigen en in de wereld goede dingen te doen zoals Jezus 
deed, dan zou je kunnen zeggen dat de kerk met Pinksteren 
begon. Maar dan begint kerk dus met een groep mensen die er al 
is. En ook aan die groep mensen is het goede nieuws al 
verkondigd, ook aan hen is iets goeds verricht. Kerk is niet alleen 
een groep mensen die getuigen van Christus en mensen helpen, 
maar bestaat zelf ook uit mensen die zijn geraakt door Christus en 
die zelf ook zijn geholpen door de Heer die hen heeft geroepen, 
genezen en bevrijd. 
 
Waar Jezus is 
Kerk begint daarom eerder. Kerk is overal waar Jezus mensen bij 
elkaar brengt. Kerk begon al bij zijn geboorte, toen zowel arme 
herders als rijke wijzen samen kwamen bij de voerbak waarin Hij 
lag. Later heeft Jezus heel vaak mensen samengebracht, de vissers 
en tollenaars die hij riep hem te volgen, de velen die naar Hem 
luisterden tijdens de Bergrede, de duizenden waarmee hij brood 
en vissen deelde tijdens die wonderlijke maaltijd op een groene 
weide. Enzovoort. 
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Pinksteren 
Maar waar draait het dan wél om met Pinksteren? Natuurlijk om 
de heilige Geest. Over wat die doet en over hoe je dat kunt zien 
zijn dikke theologische boeken geschreven, en terecht, want over 
de wonderlijke, vurige kracht van de Geest raak je niet uitgepraat. 
De Geest is de adem van het leven, troost voor bedroefden, moed 
voor bange harten, licht voor wie in het duister gaat, liefde en 
levenskracht.  
Maar het Pinksterverhaal uit het Handelingen (2:1-11) noemt ook 
nog iets anders. Iets heel concreets, waar we misschien toch niet 
zo snel bij stil staan: Met Pinksteren is het de vrienden van Jezus 
gegeven om te spreken in allerlei talen. Ze zijn in staat tot contact 
met mensen uit allerlei windstreken en uit allerlei culturen. 
 
Feest van verbinding 
En daarmee wordt Pinksteren een feest van verbinding, want de 
Geest geeft de kracht om bruggen te slaan tussen mensen. Als wij 
geloven dat we die Geest ook ontvangen (en waarom zouden we 
niet?) dan zijn wij het dus ook die vanuit de kracht van de Geest 
de naaste kunnen worden van ieder mens, op wat voor manier die 
dan ook anders is dan wijzelf.  

 
Koninklijk thema 
In een samenleving waarin het vaak gaat over polarisatie gaat het 
tegenwoordig minstens net zo vaak over het verlangen naar 
verbinding tussen mensen. Als er één woord was dat de 
koningsdag in Rotterdam typeerde dan was het wel het woord 
verbinding, en vermoedelijk (als u dit leest is het al achter de rug) 
zal de kroning van Charles III in Engeland ook worden aangegrepen 
als een mogelijkheid om in het verdeelde Britse koninkrijk weer  
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verbinding te scheppen. Verbinding is dus een koninklijk thema. En 
als we dan allemaal ‘kings en queens’ zijn (zoals het klonk op onze 
koningsdag) laten wij ons dan herinneren dat ook wij allemaal 
gezalfd zijn (bij doop en vormsel) om, waar we ook gaan deze 
zomer, uit te zijn op verbinding en vriendschap. 
Ik wens u een mooie zomer! 

Erna Peijnenburg 
 
IN MEMORIAM 
Onder dit kopje staan twee In Memoriams die een jaar te laat 
zijn… vorig jaar overleed op 12 mei Diet Zwart en op 29 mei Corrie 
Mantel-Kansen, beiden markante persoonlijkheden in onze 
parochie. 
Geheel tegen mijn gewoonte in vergat ik een In Memoriam te 
schrijven voor in de Binding – zat ik al met mijn hoofd in de 
vouwwagen misschien? Ik hoop dat u – en vooral zij – het me 
zullen willen vergeven. En het is trouwens niet gek om ze een jaar 
later nog te gedenken. Ze waren er bijzonder genoeg voor. 
 
IN MEMORIAM: DIET ZWART 

Ze was en bleef een Egmondse, een 
derper, ook al woonde ze de meeste 
jaren van haar leven in Alkmaar. Ze was 
in Egmond geboren en groeide daar op, 
tot de oorlog ervoor zorgde dat ze, net 
als de andere derpers, de gedwongen 
evacuatie meemaakte. Diet kwam met 
haar moeder terecht in Krommenie, 
waar ze konden wonen bij een tante. 
Haar vader was de dag voor de oorlog in 
Nederland begon uitgevaren met de 

visserij, en kon door de oorlog niet meer terugkeren. De hele 
oorlog lang was het onbekend wat er met hem gebeurd was en of 
hij nog leefde. Maar Diet bleef vertrouwen houden. ‘Vader komt 
terug!’ Ze bleek gelijk te krijgen, en toen het zover was, herkende  
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ze hem in eerste instantie niet. Haar vader bleek in Engeland 
terecht te zijn gekomen waar hij op een mijnenveger moest 
werken. In de eerste wereldoorlog was hij ook al dienstplichtig 
geweest. 
Na de oorlog kon het gezin naar Egmond terugkeren en er volgden 
mooie jaren. De kerk nam een belangrijke plaats in het leven in en 
er was veel Oud-Katholiek jeugdwerk, er was een jonge-
liedenvereniging en er waren dansavonden en uitstapjes naar het 
strand. Ook ‘andersdenkenden’ mochten lid worden van die clubs, 
maar als je er een relatie mee kreeg gaf dat problemen. De rooms-
katholieke kerk eiste dat je dan rk werd.  Zo maakte Diet het één 
of twee keer mee dat een relatie niet door kon gaan, en daar heeft 
ze haar hele leven wel verdriet van gehouden, zich afvragend 
waarom dát nou niet mocht. Uiteindelijk geloven we toch 
hetzelfde? zei ze.  
Geluk vond ze wel in haar werk als kleuterleidster. Als er 
reïncarnatie bestond (ze vroeg me een keer: wat denk je, bestaat 
dat?) dan zou ze weer kleuterleidster willen worden. Veertig jaar 
heeft ze dat werk gedaan. Werkend en wonend in Alkmaar heeft 
ze ook zo’n beetje de hele geschiedenis van onze parochie hier 
meegemaakt. Hele goede herinneringen bewaart ze aan pastoor 
Heyligers. Ze was jarenlang heel actief in SWOKA, de bezoekgroep 
van onze parochie, en toen ze daar te oud voor was heeft ze me 
nog heel vaak op dat terrein scherp gehouden, en gevraagd naar 
activiteiten op dat gebied, of toch minstens een kaartje met Pasen 
en kerst voor de ouderen van de parochie en ieder die het verder 
zou kunnen waarderen. Ze was ook betrokken bij het proces 
Parochie in Beraad, waarin begin deze eeuw werd nagedacht over 
de toekomst van de parochie.  
Kerk en geloof bleven haar hele leven haar drijvende kracht, en de 
bron daarvan lag in Egmond. De ramen in de kerk daar hebben 
afbeeldingen van verhalen die met de zee en de visserij te maken 
hebben: de wonderbare visvangst, Petrus die over het water liep 
en het verhaal over Jezus die in een bootje lag te slapen tijdens 
een storm. Al deze verhalen én de ramen waren haar dierbaar  
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maar uiteindelijk koos Diet toch voor het laatste. Dat het kan 
stormen in een mensenleven had ze meermalen aan den lijve 
ondervonden, en haar levenservaring verdiepte de betekenis van 
dit verhaal, waarin de mens wanhopig is en Jezus afwezig lijkt. 
Helemaal in de greep van wat je overkomt lijkt de Heer 
onvindbaar. Maar in de angstige roep om Hem is Hij er ineens toch 
wel, blijkt Hij er al die tijd te zijn geweest, en is Hij in staat de wilde 
golven tot rust te brengen. 
De dienst bij haar uitvaart op 18 mei was geheel naar haar wens 
een dienst van Schrift en Gebed die werd geleid door pastoor Erna 
Peijnenburg en lector Gerard Wilts, waarna de begrafenis 
plaatsvond in Egmond aan Zee. Haar 96e verjaardag haalde ze niet, 
ze wilde dat ook helemaal niet meer. Moge ze rusten in vrede. 
 
IN MEMORIAM: CORRIE MANTEL – KANSEN 
Op 29 mei overleed Corrie Mantel – Kansen. Haar gezondheid gaf 
al vele jaren zorgen; hoewel ze daar bepaald niet snel aan toegaf 
was het in 2016 wel de reden dat zij en haar zus Gré aangaven te 
willen stoppen met het koffie zetten in de kerk. Het was het einde 
van een markant duo in onze gemeenschap, dat vooral kwam als 
ze inderdaad koffiedienst hadden. Zo’n beetje na het moment van 
de voorbeden begon bij hen dan het overleg over het moment van 
het aanzetten van het koffiezetapparaat, wat meestal in de kerk 
wel hoorbaar was. Beroemd waren ze om de steevast 
meegebrachte kano’s voor bij de koffie, waarvan je er volgens hen 
toch minstens twee moest eten. Het getuigde van hun beider 
liefde en betrokkenheid bij onze gemeenschap. Haar zus Gré, die 
vier jaar ouder was, overleed in de zomer van 2020. 
Toen ze nog gezond was had Corrie een druk leven. Op de 
maandagen hielp ze haar dochter en op andere dagen werkte ze 
nog in de kinderopvang, ze was toen begin 70, en al een aantal 
jaren weduwe. Toen ik in die tijd vroeg of ik een keer bij haar langs 
mocht komen zuchtte ze diep en zei toen: ‘ik wil niet onbeleefd 
klinken, maar ik zou niet weten wanneer!’ Later, toen ze het 
vanwege haar gezondheid rustiger aan moest doen, hield ze me  
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ook af: ‘ach, wat moet je nou bij zo’n oud mens.’ Ik geloof dat ze 
vond dat de pastoor wel iets beters te doen had… toch heeft ze de 
attenties, die we haar soms vanuit de parochie stuurden altijd wel 
heel erg gewaardeerd. Ze was een bescheiden, lieve vrouw met 
een groot hart. zeker ook voor onze gemeenschap waarvan ze 
alleen maar hoopte dat die op een goede wijze doorgang zou 
vinden. 
Haar uitvaart vond in besloten kring plaats. Ze werd 82 jaar. Moge 
Corrie Mantel-Kansen rusten in vrede. 
 
HEILIG BOOTJE TIJDENS ALKMAAR PRIDE 
Op zaterdag 27 mei zal in Alkmaar, tijdens de viering van Alkmaar 
Pride, weer de botenparade plaatsvinden. Tal van organisaties, 
politieke partijen en vriendengroepen zullen meevaren om 
aandacht te vragen voor de positie van homo’s, lesbo’s, 
biseksuelen, transgender – en non-binaire mensen. Al een tijd is 
het een droom dat tijdens die botentocht ook een bootje zou 
meevaren namens een aantal kerken. 
Sommigen voelen daar weerstand tegen – niet tegen het doel 
maar wél tegen de manier waarop: de botentocht heeft bij 
sommigen de naam een nogal overdreven luidruchtige of zelfs 
ordinaire vertoning te zijn. Mijn waarneming is dat dat in Alkmaar 
reuze meevalt. Het is feestelijk, speels en zeker ondeugend hier en 
daar. 

Het bootje namens de kerken zal een feestelijk maar keurig bootje 
zijn. En swingend, want we hopen dat er gospelmuziek op zal 
klinken! Een getuigenis van ons geloof waarin het draait om de 
liefde waarmee de Schepper alle mensen op unieke wijze heeft  
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geschapen en waarin Hij ons roept om van die liefde te getuigen. 
Als er die zaterdag maar één iemand is, die zich door het 
voorbijvaren van ons bootje ook in het geloven voelt gesteund of 
de weg naar één van onze kerken weet te vinden is het voor ons al 
zeer geslaagd. Dit bootje gaat te water dankzij medewerking van 
het Apostolisch Genootschap, de Protestante Gemeente van 
Alkmaar (noord en zuid) en onze eigen parochie. Komt u kijken? 
 
OECUMENISCHE DIENST OP 4 JUNI 
Op zondag 4 juni, een week na Pinksteren, is onze kerk gesloten 
omdat op die zondag de oecumenische dienst plaatsvindt. 
Voorgangers in deze dienst zijn Karen Wilson (predikante van de 
Evangelische Broedergemeente) en Louise Pondman (predikante 
van de Doopsgezinde gemeente). De dienst begint om 10.30 uur 
en zal plaatsvinden in de Blijde Mare, Kajakstraat 60 in Alkmaar. 
Het thema: ‘Geest van Vrede’. 
Hopelijk is onze parochie ruim vertegenwoordigd op die zondag! 
 
 

 
OOK AL LUISTER IK NIET 
PRAAT IK DOOR U HEEN 

ONDERBREEK IK U 
LOOP IK WEG 

 
TREK U NIET TERUG 

BLIJF O GOD 
IN GESPREK MET MIJ 

DE STILTE ZOU  
DODELIJK ZIJN 

WANNEER GIJ ZWIJGT 
IS ALLES OVER 

Hans Bouma 
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OVERZICHT VAN DIENSTEN EN LEZINGEN 

datum   soort dienst                       lezingen                             voorganger / lezer 
 
21-05 Zevende zondag van Pasen DIENST GAAT NIET DOOR 
  
28-05 Pinksteren  Ezechiël 11:17-20 V. Schulze 
 L 139  Handelingen 2:1-11 

   Johannes 14:23-29 pastoor E.Peijnenburg 
 
04-06 Oecumenische dienst in de Blijde Mare, Kajakstraat 60, Alkmaar 
 Aanvang 10.30 uur, onze kerk is deze zondag gesloten 
 
11-06 H. Barnabas  Jezus Sirach 2:1-11 A. Peijnenburg 
 L 521  Handelingen 11:19-30 en 13:1-3 

   Matteüs 10:7-16 pastoor E.Peijnenburg 
 
18-06 3e zondag na Pinksteren (6). Dienst van Schriftlezing en Gebed 
 Zondag van de twaalf apostelen 
 L 155  Jesaja 12:1-6 M. Lodder 
     Romeinen 5: 6-11 
     Matteüs 9:35 – 10:15 lector G. Wilts 
 
25-06 4e zondag na Pinksteren (7) Zondag van de mussen 
 L 157  Jeremia 20:7-13 N. van Tartwijk 
     Romeinen 5:15-19 
     Matteüs 10:16-33 ? 
 
02-07 5e zondag na Pinksteren (8)  Zondag van de belofte 
 L 159  2 Koningen 4:8-16a V. Schulze 
     Romeinen 6:3-11 
     Matteüs 10:34-42 priester M. Ploeger 
 
09-07 6e zondag na Pinksteren (9) Zondag van de lichte last 
 L 161  Zacharia 9:9-12 N. van Tartwijk 
     Romeinen 6:16-23 
     Matteüs 11:25-30 priester G. Verheij 
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16-07 7e zondag na Pinksteren (10) Zondag van de zaaier 
 L 163  Jesaja 55:6-13 A. Peijnenburg 
     Romeinen 7:21 – 8:6 
     Matteüs 13:1-23 priester M. Ploeger 
 
23-07 8e zondag na Pinksteren (11) Zondag van het onkruid op de akker 
 L 166  Wijsheid 12:13-19 H. Hudepohl 
     Romeinen 8:18-25 
     Matteüs 13:24-30, 36-43 priester G. Verheij 
 
30-07 9e zondag na Pinksteren (12) Zondag van de gelijkenissen 
 L 168  1 Koningen 3:5-12 W. Ramler 
     Romeinen 8:26-30 
     Matteüs 13:31-35, 44-49 past. E.Peijnenburg 
 
06-08 Gedaanteverandering van de Heer 
 L 531  Exodus 34:29-35 M. Lodder 
     2 Petrus 1: 13-21 
     Lucas 9:28-36 priester G. Verheij 
 
13-08 H. Laurentius  Wijsheid 10:10-14 V. Schulze 
 Zie bijbel  1 Petrus 4:12-19 

   Johannes 15:18-21 pastoor E.Peijnenburg 
 
20-08 Ontslapen van de H. Maagd Maria 
 L 533  Jezus Sirach 24:7-8, 10-15 N. van Tartwijk 
     1 Kor. 15:20-26 
     Lucas 1:46-55 ? 
 
27-08 13e zondag na Pinksteren (16) 
 L 176  Jesaja 51:1-6 A. Peijnenburg 

   Romeinen 11:25-36 
   Matteüs 16:21-27 ? 

 

• Alle diensten beginnen om 10.00 uur. Indien dit niet zo is dan 
staat de tijd van aanvang speciaal vermeld in bovenstaand 
overzicht. 

• Staat de voorganger niet vermeld? Op de website, 
https://alkmaar.oudkatholiek.nl staan onder het kopje 
‘agenda’ de meest actuele vieringen met voorgangers. 

• Let op: de diensten waar (*) bij staat zijn niet op een zondag! 
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• Wie verhinderd is op één van de bovenstaande data, zorgt zelf 
voor een vervanger en geeft dit door aan de koster! 

• Vraagtekens op het rooster: in dat geval is de voorganger nog 
niet bekend en is helaas ook nog niet duidelijk of het zal lukken 
een voorganger (priester of lector) te vinden. Schaarste aan 
voorgangers en de vakantietijd spelen hierbij een rol. U wordt 
via mail en app op de hoogte gehouden, en ook via de website 
van de kerk is de laatste informatie te vinden. 

 

MISDIENAARSROOSTER (tot en met augustus 2023) 
naam             datum   
Sandra van der Helm 16-07, 20-08 
Eric Overtoom  28-05, 25-06, 09-07, 06-08  
Maurits Pico  11-06, 23-07, 13-08  
Gerard Wilts   02-07, 30-07, 27-08  
  

* zijn diensten, die op een andere dag of tijdstip beginnen dan op  
zondag om 10.00 uur 

Wie verhinderd is op één van de bovenstaande data, zorgt zelf voor een 
vervanger en geeft dit door aan de koster! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ALS DE ZON IN JE HART SCHIJNT, 
IS DE GLOED OP JE GEZICHT TE ZIEN 
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ROOSTER 

 
  

 
 

Datum Koster Koffie 

21 mei Geen dienst Geen dienst 

28 mei E. Overtoom E. Overtoom 

  4 juni Kerk gesloten Kerk gesloten 

11 juni K. Zoon A. Hoetjes 

18 juni W. Ramler A. Hoetjes 

25 juni E. Overtoom E. Overtoom 

  2 juli V. Schulze N. Hofman 

  9 juli K. Zoon E. Overtoom 

16 juli S. v.d. Helm A. Hoetjes 

23 juli V. Schulze H. Hudepohl 

30 juli W. Ramler N. Hofman 

  6 augustus E. Overtoom E. Overtoom 

13 augustus V. Schulze W. Ramler 

20 augustus S. v.d. Helm N. Hofman 

27 augustus W. Ramler A. Hoetjes 
 

Bij verhindering graag zelf zorgen voor een vervanger/ster 
en s.v.p. doorgeven aan Willy Ramler-Wijker 

 

 
PAROCHIEBLAD DIGITAAL 
Het is mogelijk om dit parochieblad 
digitaal te ontvangen in plaats van de 
papieren versie. Diverse lezers zijn u al 
voorgegaan. Heeft u belangstelling? Laat 
het Willy Ramler-Wijker weten via 
thjramler@quicknet.nl 

 
 

mailto:thjramler@quicknet.nl
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WEER TERUG 

Sinds een aantal weken zijn wij weer terug in Nederland. Het is fijn 
om weer thuis te zijn en iedereen om ons heen te hebben. 
Ondanks een maand in The Gambia best lang klinkt, is de tijd 
voorbij gevlogen.  

De laatste twee weken in 
The Gambia hebben we 
weer stappen kunnen 
maken. Wij zijn in ieder 
geval blij dat 1 ruimte in 
gebruik is genomen om 
daar dagbehandeling te 
kunnen doen. Tijdens die 
weken zijn er dan ook al 
wat mensen aan diverse 
ontstekingen geholpen. 
Verder hebben we alles 
eens flink opgeruimd en 
gesorteerd. Dan weet je 
wat je nog hebt, zodat 
materialen nog bestelt en 
verscheept kunnen worden. 

Onder andere verlichting en elektra, plafondplaten, kranen voor 
water om maar een aantal dingen te noemen. Met het versturen 
van spullen moet je toch al gauw denken aan twee maanden 
voordat het daar is.  
 

 



15 

 
Naast de werkzaamheden in het ziekenhuisje, hebben wij het 
schooltje van de eerste schoolspulletjes kunnen voorzien. Met de 
vastenactie zijn daar nog veel spullen bijgekomen en die gaan 
binnenkort ook naar The Gambia. Het schooltje bestaat uit 3 
klassen en is ingedeeld in 
niveaus. Het kan dus 
best zijn dat een kind 
van 10 jaar instroomt bij 
kinderen van 5 jaar. 
Omdat het kind bijv. niet 
eerder de kans heeft 
gehad om naar school te 
gaan. Door deze spullen 
zijn de kosten voor de 
ouders dus lager om hun kind naar school te kunnen laten gaan. Of 
voor kinderen om op school te kunnen blijven omdat er spullen in 
voorraad zijn. Kortom, er worden voor de bewoners in en rond 
Yuna kansen geboden.  
Deze reis heeft meer gebracht dan alleen het scheppen van kansen 
voor de bevolking. Het maakt mij / ons ook bewuster van wat wij 
als mensheid, parochie, persoon voor elkaar kunnen betekenen. 
Dat kan in Afrika maar ook net zo goed bij ons in de buurt. In een 
gesprek met onze buren bleek ook dat het niet altijd ver weg hoef 
te zijn. De overbuurvrouw (ca 75 jaar) was gevallen en kon niet 
meer op staan. De gordijnen waren op een ochtend namelijk niet 
open terwijl dat anders altijd wel het geval is. Door om te zien naar 
elkaar is de overbuurvrouw geholpen in het ziekenhuis en gaan nu 
elke dag de gordijnen zoals altijd in de ochtend open.  
 
Kortom, wij proberen allemaal ons steentje bij te dragen naar 
vermogen en kunnen. Door de steun, mede vanuit de parochie, 
hebben wij nu zaadjes in The Gambia gepland in de verwachting 
dat er iets mooi van kan komen. Dank jullie daar allemaal voor. 

 
Groet van Eric en Isabeau Overtoom 
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NAAR DE CONFERENTIE VAN EUROPESE KERKEN 
De Conferentie van Europese Kerken (CEC) werd in 1959 opgericht 
om verzoening, dialoog en vriendschap tussen de Europese kerken 
te bevorderen in een tijd van toenemende politieke spanningen en 
verdeeldheid tijdens de Koude Oorlog. 
In haar toewijding aan Europa als geheel tracht de Conferentie de 
Europese kerken te helpen hun geestelijk leven te vernieuwen, 
hun gemeenschappelijk getuigenis en dienstbetoon te versterken 
en de eenheid van de Kerk en vrede in de wereld te bevorderen. 
De CEC is een gemeenschap van zo'n 114 Orthodoxe, 
Protestantse, Anglicaanse en Oud-Katholieke kerken uit alle 
landen van Europa, plus 40 nationale raad van kerken en 
organisaties in partnerschap. Het CEC werd opgericht in 1959 en 
heeft kantoren in Brussel en Straatsburg. 

Verrassend genoeg ben ik door onze beide bisschoppen gevraagd 
om als afgevaardigde namens de Nederlandse Oud-katholieke 
kerk naar het vijfjaarlijkse congres te gaan, dat gehouden wordt 
van 14-20 juni in Tallinn, Estland. Een hele eer en een groot 
avontuur. Mijn opdracht is om contacten te leggen (zo’n congres is 
een grote ontmoetingsplaats van kerken in Europa), goed te 
luisteren naar wat er allemaal te leren valt bij de toespraken en in 
de workshops mee te praten over de belangrijke onderwerpen. 
Mensenrechten, het vluchtelingenvraagstuk, de ecologische 
uitdagingen en oorlog zijn allemaal actuele problemen waarin de 
gezamenlijke kerken zich graag op een zinnige manier willen 
mengen, vanuit de inspiratie van ons geloof. 
Ik ben benieuwd naar wat ik daar zal beleven, u hoort er zeker 
meer van! 

Erna Peijnenburg 
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OOK HET ISBA ZOEKT VERSTERKING 
Het ISBA (Interkerkelijk Sociaal Beraad Alkmaar) is een klein 
noodfonds. We houden 1x per week spreekuur voor mensen met 
financiële en/of sociaal-maatschappelijke problemen. We kunnen 
helpen met een kleine financiële bijdrage maar hebben vooral een 
doorverwijzende functie naar professionele hulpverlenende 
instanties. 
We zoeken versterking! 
Heb je een luisterend oor en sta je open voor de medemens...dan 
zoeken we jou! 
We werken nauw samen met het inloophuis de Steiger/ de Zwaan 
en zijn aanwezig tijdens de openingstijden van het inloophuis op 
woensdagochtend van 10.30 tot 12.30 uur. 
Voor informatie kun je binnenlopen op Oudegracht 185, Alkmaar. 

 
UIT DE ALKMAARSE RAAD VAN KERKEN 
Paasactie van de ARK 2023 
Dit jaar kochten we 428 supermarktbonnen en 168 bonnen van de 
HEMA. Daarmee maakten we heel veel mensen, die dit goed 
kunnen gebruiken, blij. Blij met de bonnen en blij met de aandacht 

die men op deze manier 
kreeg. Deden wij dat? Nee, 
u maakte dit mogelijk! Onze 
hartelijke dank gaat naar  
alle particulieren en 
instanties die aan deze actie 
hebben bijgedragen. 
 
Namens het paasactieteam 

van de ARK, 
Ria de Rijke 
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EEN OK STEIGER BIEDT DE OPLOSSING 

U kunt bij de Oud-Katholieke parochie van Alkmaar een aluminium 
steiger van maximaal 8 meter werkhoogte huren. Inclusief 4 
wielen voor de poten, werkplateaus, schoren voor aan de 
buitenzijde en een schrikhek voor op 6,2 meter hoogte. 
De steiger kunt u voor een bepaalde periode huren. De kosten zijn 
€ 10,00 per dag met een minimum van 7 dagen. Leden van de 
Oud-Katholieke kerk ontvangen per week huur € 5,00  korting. 
Voor een periode langer dan een maand kan een aparte prijs 
worden afgesproken. U kunt kiezen uit de volgende steigermaten: 
Steiger breed:    Steiger smal: 
Platform hoogte 6,2 meter  Platform hoogte 6,2 meter 
Werkhoogte 8 meter   Werkhoogte 8 meter 
Grondmaat 135 x 200 cm  Grondmaat 75 x 25cm 
3 werkplateaus   2 werkplateaus 
 
Stuk of beschadigd? 
Ongetwijfeld gaat u zorgvuldig met de spullen om echter vragen 
wij wel een waarborg voor de verhuurperiode. Deze bedraagt  
€ 200,00. Wanneer de steiger zonder beschadigingen en schoon 
wordt geretourneerd ontvangt u de borg weer terug. 
 
Haal- of brengservice 
Is het halen of brengen voor u lastig. Wij zijn bereid de steiger 
tegen een vergoeding bij u te brengen of te halen. 
Straal vanaf 1815 GJ tot 10km per rit € 7,50 
Straal vanaf 1815 GJ tot 20km per rit € 10,00 
Straal vanaf 1815 GJ tot 30km per rit € 12,50 
Verder dan 30 km wordt niet bezorgd en adviseren wij u om bij u 
in de buurt een andere steiger te huren. 
 
Contact 

Mail voor beschikbaarheid met dhr. Groot, ardgroot72@gmail.com 
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27 mei Botenparade Alkmaar Pride met o.a. een 

bootje namens onze parochie, Apostolisch 
Genootschap en de Protestante Gemeente, 
14.00-20.00 uur, Waagplein. 

4 juni Onze kerk is gesloten i.v.m. oecumenische 
dienst, 10.30 uur, Blijde Mare, Kajakstraat 
60, Alkmaar.  

20 juni Steunpunt Verlies en Rouw, thema ‘vakantie 
en rouw’, 14.00-16.30 uur, Luttik Oudorp 93, 
Alkmaar. Kosten € 5,--. 

18 juli Steunpunt Verlies en Rouw, schrijfworkshop 
‘woorden van verlangen’, 14.00-16.30 uur, 
Luttik Oudorp 93, Alkmaar. Kosten € 5,--. 

 
KOPIJSLUITING  
Kopij voor de nieuwe Binding (september, oktober 2023) dient 
uiterlijk zondag 6 augustus te zijn ingeleverd bij de eindredactie. 
De nieuwe Binding komt dan zondag 20 augustus uit.  
 

DE REDACTIE WENST ALLE LEZERS  
EEN MOOIE ZOMER TOE  

MET VEEL DIERBARE EN WARME MOMENTEN 

 


